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Voorwoord

Overal ter wereld
Laatst zocht ik een kaart waarop aangegeven staat wat we precies 
bedoelen met de moslimwereld. Het viel me op dat er eigenlijk geen 
land is waar geen moslims wonen. Waarschijnlijk herken je dit wel: 
ook in Nederland is er bijna geen dorp waar geen moslims wonen. 
De moslimwereld is niet meer (alleen) veraf, maar ook bij ons om de 
hoek. Moslims horen bij ons dagelijks leven. Ze zijn -- letterlijk -- onze 
naasten geworden.

Des te meer reden om voor hen te bidden. Wij als christenen 
herkennen dat we de afgelopen jaren met veel veranderingen te 
maken hebben gekregen, die impact hebben op de kerk. Zo ook 
hebben wereldwijde gebeurtenissen impact op moslims, waardoor 
velen ook vragen gaan stellen bij wat ze geloven. 

Onrust breekt traditionele hindernissen voor het Goede Nieuws af. 
Iran is een goed voorbeeld hiervan. Mensen onderzoeken massaal of 
de islam wel de juiste weg is. Intussen is zo’n 10% van alle Iraniërs 
volgeling van Jezus geworden: de grootste ondergrondse kerk in de 
moslimwereld. Soms zijn we geneigd om te denken dat het té groot, 
té onmogelijk is om te bidden dat moslims Jezus erkennen als hun 
Heer. Laten we dan aan Iran denken. God is zoveel machtiger dan 
de machten van de hel. Hij kan het, en Hij verlangt ernaar door elke 
moslim gekend te worden.

Bid je mee dat we die omkeer bij nog veel meer moslimvolken gaan zien?

Rahman en Nelleke Yakubu
Directeur Frontiers

Opties om mee te doen:
•	Gebedsgids
•	PDF
•	Gebedspunten via WhatsApp (verkorte versie van de gids)
•	Online gebedssamenkomsten
•	 De gids als leesplan op YouVersion
•	 Live gebedsdag op zaterdag 6 april

Meld je aan voor de online gebedssamenkomsten 
en/of voor de live gebedsdag:

frontiers.nl/samen-bidden frontiers.nl/30dagen-gebedsdag
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Laten je gebeden geleid 
worden door de liefde van 
Jezus en de inspiratie van de 
Heilige Geest, wanneer je dit 
jaar deelneemt aan 30 Dagen 
Gebed voor de moslimwereld.

Hier, daar en overal - waar 
brengen onze gebeden ons naartoe?
1	 Jemen
2	 België
3	 Saoedi-Arabië
4	 Qatar
5	 India
6	 Pakistan
7	 Indonesië
8	 India
9	 India
10	 Algerije

11	 Ethiopië
12	 Tadzjikistan
13	 Tadzjikistan
14	 Afghanistan
15	 West Bank
16	 Kosovo
17	 Bosnië
18	 Turkije en Syrië
19	 Iran
20	 Europa

21	 Middellandse Zee
22	 Egypte
23	 Jordanië
24	 Ghana
25	 Nederland
26	 -
27	 Indonesië
28	 Cambodja
29	 Ethiopië
30	 Somalië

Lees hier meer over het 
thema van 30 Dagen 
Gebed 2024: frontiers.nl/
nb/30dagen-thema/
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Dag 1 • 11 maart

Gebedspunten
Bid dat het Goede Nieuws zich 
door Jemen verspreidt tot aan de 
hoogste regeringsniveaus. 

Bid dat nationale en lokale leiders 
hun vertrouwen op de Jezus 
Christus stellen.

Bid dat de leiders van Jemen hun 
mensen zullen toestaan om in 
vrijheid Christus te volgen.

Jemen
Ongeveer 3.000 jaar geleden kwam ze vanuit 
haar land, dat tegenwoordig Jemen heet, 
op bezoek bij koning Salomo. Ze bracht als 
geschenk Jemenitische kruiden en goud mee. 
Ze was gefascineerd door wat ze had gehoord 
over de God van Salomo. 

Vandaag de dag is het land Jemen onge-
looflijk verarmd en de leiders van Jemen 
staan voor grote dilemma’s. De essentiële 
watervoorraad in hun land raakt uitgeput. De 
geletterdheid onder vrouwen is slechts 25%. 
Sinds 2014 is het land in tweeën gescheurd 
door een burgeroorlog waardoor 82% van de 
31 miljoen mensen afhankelijk is van hulp van 
buitenaf om te overleven. Ziekte en hongers-
nood hebben een grote tol geëist van dit eens 
zo mooie land.

Jemen is voor 99% moslim. Het wordt geleid 
door Houthi-leiders in het noorden, de 
presidentiële leidersraad in het zuiden en 

verschillende andere politieke, militaire en 
tribale leiders die Gods wijsheid en redding 
nodig hebben. 

Het is een grote uitdaging voor de Jeme-
nitische leiders om Christus te accepteren, 
vooral omdat op het verlaten van de islam 
in Jemen de doodstraf staat. Maar bij God is 
niets onmogelijk.

David bad dat zijn zoon Salomo - en uiteinde-
lijk ook zijn nakomeling Christus - geschenken 
van de koningen van Seba zou ontvangen 
(Psalm 72:10). Bid vandaag voor een nog gro-
tere vervulling van zijn gebed. Dat de leiders 
van Jemen Christus als Heer erkennen. 

“Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de 
aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.” 
Psalm 2:10-11

“Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de 
aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng Hem bevend uw hulde.” 
Psalm 2:10-11

Kijk op frontiers.nl/gebedsgidsen 
om te bidden voor de Tihami of de 
Akhdam bevolkingsgroep in Jemen. 
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Dag 2 • 12 maart

Gebedspunten
Dank God voor Omar, voor zijn 
bijzondere getuigenis dat een 
voorbeeld is voor ons allemaal.

Bid voor bescherming in de 
komende tijd, voor zijn geestelijke 
groei en dat hij een zegen mag 
zijn voor zijn landgenoten.

Bid voor de Somaliërs in 
België en Nederland. De weinig 
Somalische christenen hebben 
vaak te maken met extreme 
vervolging. Bid dat kerken de 
liefde van Jezus delen met hen.

Somalische moslims in België
“Ik ben bereid om te sterven voor Jezus.”

Niet lang geleden had Johan het voorrecht 
om deze jonge Somalische man te dopen in 
een gesloten opvangcentrum nabij Antwer-
pen. Omdat hij betrokken was bij een kaping 
op zee werd zijn asielaanvraag geweigerd en 
zou hij het land uitgezet worden. 

Intussen had hij Jezus leren kennen door 
de regelmatige bezoeken van Johan en zijn 
vrienden. Nu stond hij als jonge christen op 
het punt om terug naar Somalië te gaan. De 
kerk werd gemobiliseerd om te bidden. Eerst 
dat hij het land niet zou hoeven verlaten. 
Daarna, toen het bericht kwam dat hij op het 
vliegtuig zat, voor zijn veiligheid. 

Wij werden zo blij toen we hoorden dat zijn 
vader besloten had om Omar te bescher-
men ondanks zijn afvalligheid. 

Sommige familieleden probeerden Omar te-
rug naar de islam te bekeren en dreigden met 
geweld. Ondanks alles bleef hij standvastig 
in zijn liefde voor Jezus. Na enkele maanden 
kon Omar naar Oeganda verhuizen waar 
hij opgevangen werd door christenen die 
zich inzetten voor zijn geestelijke groei. Hoe 
prachtig is het wanneer de wereldwijde kerk 
samenwerkt om de oogst binnen te halen!

Bijdrage van Mahabba België (Gave Veste)

“Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven… noch enig ander schepsel 
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” 
Romeinen 8:38-39

Deze blog helpt je 
je hart op God te 
richten in je gebed: 
frontiers.nl/nb/
30dagen-
bijbelteksten/
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Dag 3 • 13 maart

Gebedspunten
Dat de Heilige Geest tot de dorps-
hoofden zal spreken in visioenen 
en dromen. 

Voor gesprekken tussen 
dorpelingen en volgelingen van 
Jezus die door hun dorpen trekken.

Dat hele dorpen tot geloof 
zullen komen in Jezus en 
het Goede Nieuws zich zal 
verspreiden van stad naar stad 
en van de bergtoppen naar de 
valleien eronder.

Saoedi-Arabië
Als je op het Arabisch Schiereiland met de 
auto door de bergen rijdt, zie je clusters 
van huizen die tegen de heuvels aan liggen 
of stadjes op de valleibodem in de verte. 
Er wonen honderdduizenden mensen. Ze 
hebben mobiele telefoons en elektriciteit, 
Toyota vrachtwagens in plaats van ezels. 
Toch is hun wereldbeeld nauwelijks 
veranderd. Ze volgen eeuwen van moslim- 
en stamtradities. Gesluierde vrouwen 
haasten zich naar binnen als vreemden het 
dorp binnenkomen. De patriarch neemt alle 
beslissingen die hij het beste acht voor zijn 
volk. Hij beslist welke opleiding zijn zonen 
moeten krijgen of met welke man zijn 
dochters moeten trouwen. 

Nadat vrouwen eindelijk mochten autorijden 
in Saoedi-Arabië, zei een oude man: 

“Vrouwen in de stad mogen rijden maar mijn 
vrouw en dochters zullen nooit rijden!”.

Wat heeft de toekomst in petto voor deze 
trotse en onafhankelijke mensen? Kunnen 
ouders ervoor zorgen dat hun kinderen zich 
houden aan tradities wanneer nieuwe ideeën 
in huis worden geïntroduceerd door hun 
smartphones en het internet? Geïsoleerde 
dorpelingen hebben de mogelijkheid om 
verhalen uit de Bijbel te horen op hun 
telefoon. Arabieren uit de Golf kunnen 
spirituele discussies voeren via chatrooms. 
Ze kunnen horen over Gods diepe liefde voor 
hen op Christelijke TV met speciale Arabische 
programma’s voor Saoediërs. Veel jonge 
mensen zijn op zoek naar de waarheid.

“Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem 
gelooft door zijn naam vergeving van zonden krijgt.”
Handelingen 10:43

Saudi-Arabië staat op plaats 13 van 
de ranglijst van Open Doors. Lees 
hier meer: opendoors.nl/ranglijst/
saudi-arabie/
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Dag 4 • 14 maart

Gebedspunten
Dat de zaadjes van het Goede 
Nieuws, geplant in harten zoals 
dat van Ahmed, zullen groeien en 
dat nieuwe gelovigen vrijmoedige 
getuigen zullen zijn voor hun 
familie en buren.

Voor meer vrijheid voor Qatari’s 
en immigranten in Qatar om 
Jezus zonder angst en in vrijheid 
te aanbidden.

Dat gelovigen in Qatar, zowel 
Qatari als immigranten, met 
vrijmoedigheid en wijsheid 
kunnen delen van hun geloof.

Qatar
Dit kleine woestijnland met 2,7 miljoen 
inwoners was de trotse gastheer 
van een van de meest prestigieuze 
voetbalcompetities ter wereld: het WK in 
2022. Veel Qatari’s die in de buurt woonden 
van het stadion waar de wedstrijden werden 
gehouden, serveerden gastvrij dadels en 
thee buiten hun huizen. Veel gelovigen 
waren daar om te getuigen tijdens deze tijd 
van openheid. 

Slechts 10% van de bevolking van Qatar 
is van Qatarese afkomst. Er wonen en 
werken veel verschillende volken in 
dit rijke Golfland. Sommigen van hen 
komen samen in een gemeenschap om te 
aanbidden in verschillende talen. 50% van 
de immigranten in Qatar komt uit andere 
Arabischsprekende landen. Sommigen van 
hen zijn gelovig en delen het Goede Nieuws 
met lokale moslims.

Ahmed, zoon van een rijke Qatarese 
familie, vond nieuwe hoop toen hij 
christen werd nadat een christelijke 
collega uit Pakistan hem het Goede 
Nieuws vertelde. Ahmed verlangt ernaar 
om samen met andere Qatari’s Jezus te 
aanbidden in zijn eigen taal. Maar hij is 
bang. Als zijn familie erachter komt, zullen 
ze hem afwijzen en verstoten. Vervolging 
en doodstraf zijn de bedreigingen.

“Zie, Ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.” 
Jesaja 43:19

In deze blog lees je meer over de 
parelvissers uit onder andere Qatar: 
frontiers.nl/blog/de-parelvissers-
van-de-arabische-golf/



Dag 5 • 15 maart

Gebedspunten
Bid dat deze grote en grotendeels 
onbereikte groep meer 
mogelijkheden krijgt om het 
Goede Nieuws te horen. 

Bid voor hindoes en moslims om 
in vrede samen te leven en voor 
christenen om vredestichters 
onder hen te zijn. 

Bid dat Urdu-sprekenden in alle 
landen waar ze wonen toegang 
krijgen tot het onderwijs van Jezus.

Urdu-sprekende moslims
De diversiteit onder de moslimbevolking 
van India is groot. De bevolking bestaat uit 
verschillende etnische groepen, waaronder 
Bengali, Tamil, Malayali en Gujarati. Elke 
groep heeft zijn eigen culturele, taalkundige 
en religieuze gebruiken. De dominante 
etnische moslimgroep in India zijn de Urdu-
sprekende moslims die voornamelijk in het 
noorden van het land wonen.  

De diversiteit betreft ook de cultuur van 
Urdu-sprekende moslims. Urdu wordt 
gesproken door moslims in verschillende 
regio’s en landen, zoals India, Pakistan, 
Bangladesh, Afghanistan, Iran en delen 
van het Midden-Oosten. Elke cultuur is 
beïnvloed door islamitische tradities en 
waarden en bevat lokale gewoonten en 
tradities. Denk aan literatuur, poëzie, 
muziek en de keuken.

Geschat wordt dat ongeveer 65% van de 
moslims in Pakistan Urdu spreekt als hun 
eerste taal. Er zijn ook populaties Urdu 
sprekende moslims in India, Bangladesh en 
Afghanistan. In totaal ongeveer 230 miljoen.

Veel Urdu-sprekende moslims migreerden 
naar India vanuit Bangladesh, toen Oost-
Pakistan, tijdens de deling van India in 
1947. Ze ondervonden problemen bij het 
verkrijgen van het staatsburgerschap en 
worden gediscrimineerd omdat ze als 
buitenstaanders worden gezien. Met de 
opkomst van het hindoe-nationalisme in 
India is de moslimgemeenschap verder 
achtergesteld. Geweld en rellen tegen de 
moslimgemeenschap zijn toegenomen 
waardoor Urdu-sprekende moslims zich 
onzeker voelen en bang zijn voor de toekomst.

“En Hij zei tegen hen: “Trek heel de wereld rond en verkondig het Goede 
Nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, 
maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld.” 
Marcus 16:15

Voor een persoonlijk verhaal 
van een werker kan je 
luisteren naar de podcast 
RAW Mission,  de aflevering 
‘Inside India - Part 1’ (Engels)

7
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Gebedspunten
Er zijn weinig mogelijkheden voor 
Sindhs om het Goede Nieuws 
te horen. Bid dat ze online 
in aanraking komen met de 
Boodschap van Jezus. 

Bid voor de kleine christelijke 
minderheid in Sindh om een 
licht en een zegen te zijn voor 
hun moslimburen. 

Bid voor de Sindh die in het 
buitenland studeren of werken, 
dat ze Jezus leren kennen en gaan 
volgen. Zodat ze de boodschap 
van Jezus aan hun families 
kunnen vertellen.

Sindh, Pakistan
Mohammad is een 12-jarige jongen uit 
Karachi, Pakistan. Hij staat elke ochtend 
voor zonsopgang op om het ochtendgebed 
(fajr) te verrichten voordat hij naar school 
gaat. Terwijl hij naar de islamitische school 
loopt, luistert hij naar koranrecitaties op 
zijn telefoon en soms checkt hij ook de 
laatste cricketuitslagen. Hij is een grote fan 
van het Sindh cricketteam. 

Op school begroet Mohammad zijn 
klasgenoten en leraren met de traditionele 
salaam. Het grootste deel van de dag 
brengt hij door met het bestuderen van 
Arabisch, de koran en de islamitische 
geschiedenis en tradities. Hij krijgt les in 
het Urdu, de officiële landstaal, en in het 
Sindhi, zijn moedertaal. Na school speelt 
Mohammad cricket met zijn vrienden tot 
aan het avondgebed. 

De meerderheid van de 36 miljoen 
inwoners van Sindh in Pakistan zijn 
moslim. Minder dan 2% van de bevolking in 
Pakistan is christen.

De provincie Sindh is een landbouwgebied 
dat onder andere katoen, tarwe, rijst en 
suikerriet produceert. De haven van Karachi, 
waar Mohammeds vader werkt, ligt aan een 
belangrijke exportroute. Hij wil graag dat 
Mohammad het goed doet op school, zodat 
hij naar een plaatselijke universiteit kan om 
dokter of tandarts te worden.

“Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het licht voor 
de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, 
maar heeft licht dat leven geeft.” 
Johannes 8:12

Dag 6 • 16 maart

Lees hier tips in het contact met 
Pakistanen: gave.nl/bibliotheek/
in-contact-met-pakistanen
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Gebedspunten
Er bestaan spanningen tussen de 
islam en de Minangkabau-cultuur. 
Bid dat de Minangkabau zien dat 
Jezus het exacte beeld is van de 
onzichtbare God.

De Bijbel is beschikbaar in het 
Minangkabau maar er is een revisie 
nodig. Vraag God om volgelingen 
van Jezus te laten opstaan die zich 
hiervoor in willen zetten. 

Naast het regisseren van films 
hebben Minangkabau mensen vaak 
invloedrijke posities in Indonesië. 
Bid dat de Minangkabau Jezus 
gaan volgen zodat zij vervolgens 
anderen zullen beïnvloeden om tot 
Hem te komen.

Minangkabau van Indonesië
Wan is een oudere man. Hij woont 
in een vissersdorp in West-Sumatra, 
het Indonesische thuisland van de 
Minangkabau. Hij won 150.000 dollar in 
een wedstrijd om slogans te schrijven, 
maar hij stierf voordat hij de prijs in 
ontvangst kon nemen. Zijn dorpsgenoten 
beraamden een plan om zijn dood te 
verbergen zodat het prijzengeld alsnog 
kon worden opgeëist en gebruikt kon 
worden voor de gemeenschap. 

Dit is het plot van de onlangs uitgebrachte 
komedie ‘Onde Mande!’ (Oh Nee!). De film 
toont de trots van de Minangkabau op 
hun lokale taal en voorouderlijk dorp, hun 
waarden van onderlinge samenwerking, 
sluwheid, en hun moslimidentiteit. Maar ook 
de worsteling van de Minangkabau met de 
spanning tussen hun traditionele, creatieve, 

probleemoplossende vaardigheden en de 
regels van de moslimgemeenschap. 

De film gebruikt de taal van de 
Minangkabau om tot het hart van het lokale 
publiek door te dringen. Ook komt de vader 
van de Minangkabau-regisseur uit een dorp 
zoals in de film. 

“Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik 
binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” 
Openbaring 3:20

Dag 7 • 17 maart

Morgen en elke 
maandagavond 
kan je meebidden 
in onze online 
gebedssamenkomst. 
Geef je hier op:
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Gebedspunten
Bid voor Konkani moslims dat hun 
harten openstaan voor de Heilige 
Geest en dat ze nieuwsgierig 
worden naar het christelijk geloof.

Bid voor Konkani moslimfamilies 
dat ze samen tot geloof in 
Christus komen. 

Bid voor contact tussen Indiase 
moslims die in het buitenland 
studeren en werken en 
christenen, zodat zij het Goede 
Nieuws met hen kunnen delen.

Konkani moslims
Ismat zwaait naar een oude schoolvriend aan 
de overkant van de drukke binnenplaats. Hij 
is van zijn werk in Canada naar Goa gereisd, 
aan de westkust van India, om de bruiloft 
van zijn zus bij te wonen. Bloemenslingers 
bedekken het plafond en de band speelt luid. 
Mensen zwermen lachend om hem heen en 
dragen enorme borden biryani (een klassiek, 
Indiaas gerecht). 

Konkani moslimbruiloften zijn grootse 
aangelegenheden en worden met veel pracht 
en praal gevierd. Konkani’s staan bekend 
om hun gulle gastvrijheid en hun liefde voor 
lekker eten. Hun huwelijksrituelen omvatten 
de ‘Seerat’-ceremonie, waarbij vrouwen 
hymnen zingen om het bruidspaar te 
zegenen en de ‘Mehendi’-ceremonie, waarbij 
de handen en voeten van de bruid worden 
versierd met ingewikkelde henna-ontwerpen.  

De Konkani moslimgemeenschap is een 
religieuze minderheidsgroepering in India die 
voornamelijk in de kustgebieden van Goa en 

Karnataka woont. Waarschijnlijk stamt zij af 
van Arabische en Perzische handelaren die 
zich ooit in de regio vestigden.

Ismat weet dat zijn familie verwacht dat hij 
snel zal trouwen, nu hij in Canada woont en 
een goede baan heeft. Ismats familie weet 
niet dat hij in Canada een kerk bezoekt. Een 
collega had hem hiervoor uitgenodigd en 
Ismat was nieuwsgierig naar het christelijk 
geloof. Wat zal zijn familie denken als hij 
hierover vertelt? Hij is niet van plan om het 
op de bruiloft ter sprake te brengen. 

Dag 8 • 18 maart

“Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.” 
Psalm 119:105

In deze blog lees 
je hoe 30 Dagen 
Gebed voor de 
moslimwereld 
begon: 
frontiers.nl/
nb/30dagen-ontstaan



Gebedspunten
Er zijn maar heel weinig christenen 
in Bihar. Bid dat zij een brug 
kunnen zijn voor verzoening tussen 
hindoes en moslims. 

Bid dat moslims en hindoes in 
Bihar ervoor kiezen om in vrede 
samen te leven. 

Bid dat veel moslims - en hindoes 
- in Bihar tot geloof in Jezus komen 
en samen gaan werken voor het 
welzijn van hun gemeenschap.

Bihari moslims
Ahmed loopt met gebogen hoofd naar de 
moskee maar zijn ogen en oren alert. Rellen 
in Bihar begonnen als een ruzie tussen een 
moslim en een hindoe maar groeide uit tot 
een ruziënde menigte. Gebouwen werden 
in brand gestoken en gezinnen werden 
geterroriseerd. Ahmed’s fiets werd gestolen 
en de ruiten van zijn huis ingeslagen. Hij 
ging niet naar de politie uit angst zelf 
gearresteerd te worden. Zijn familie woont 
al vier generaties in deze stad, hoe is het 
zover gekomen dat zijn buren zijn vijanden 
zijn geworden?  

Bihar is een deelstaat in het oosten van 
India. Moslims in Bihar zijn voornamelijk 
afstammelingen van migranten uit 
Centraal-Azië, Perzië en Afghanistan. 
Deze gemeenschap maakt ongeveer 16% 
van de bevolking uit. De rest is vrijwel 
allemaal hindoe.

De cultuur van de Bihari is een mix 
van islamitische religieuze tradities 
en hindoeïstische culturele tradities. 
Veel religieuze festivals worden door 
zowel hindoes als moslims gevierd. En 
verschillende islamitische heiligdommen 
en moskeeën worden door beide 
gemeenschappen vereerd.

Populaire gerechten in Bihar hebben 
een islamitische invloed, zoals de Bihari 
kebab en de beroemde Bihar Sattu, een 
traditioneel gerecht van geroosterd 
kikkererwtenmeel.  

Ondanks hun gedeelde geschiedenis 
en tradities worden Bihari moslims 
geconfronteerd met discriminatie. Het 
hindoenationalisme is in opkomst in India. 
Dit leidt tot spanningen in plaatsen waar 
moslims en hindoes al generaties lang 
naast elkaar leven.  

“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.” 
Matteüs 5:9

Dag 9 • 19 maart
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Gebedspunten
Bid dat God werkers zal roepen 
die bereid zijn om onder de 
Saharawi’s te werken. Om samen 
met Hem het levende water naar 
de woestijn te brengen. 

Bid dat God dromen en visioenen 
zal geven aan de Saharawi’s. Dat 
Hij Zichzelf bekend zal maken als 
de gever van levend water en hun 
dorst naar geestelijke verfrissing 
zal opwekken. 

Bid dat de weinige lokale 
volgelingen zullen groeien in hun 
geloof en moedig zullen getuigen 
ondanks druk en vervolging.

Saharawi’s in Algerije
Bashir zit in de schaduw voor het huis 
van zijn ouders en maakt traditionele 
thee. Hij woont in een van de Saharawi-
vluchtelingenkampen in de woestijn in 
het zuidwesten van Algerije. Hij en zijn 
landgenoten voelen zich vergeten door de 
wereld. Nadat Spanje in 1975 de koloniale 
bezetting van de Westelijke Sahara opgaf, 
annexeerden Marokko en Mauritanië het 
gebied. Dit leidde tot een langdurige 
oorlog die duizenden Saharawi’s dwong 
hun thuisland te ontvluchten naar Algerije. 
Ongeveer 180.000 Saharawi’s wonen 
daar sinds 1991 in een van de oudste 
vluchtelingenkampen ter wereld. Er is 
weinig voedsel, medische zorg of onderwijs. 
Elke dag is een strijd om te overleven.

Zo lang zonder huis en zonder 
basisbehoeften leven, heeft tot veel 
wanhoop geleid. De geestelijke situatie 

van de Saharawi is ook tragisch. Net als 
de woestijn waarin ze leven, is hun hoop 
opgedroogd. Ze hebben heel weinig 
kans om te horen over de God die hen 
levend water wil geven. Er zijn nauwelijks 
volgelingen van Jezus onder de Saharawi 
en er zijn maar heel weinig werkers onder 
deze onbereikte moslim bevolkingsgroep 
van ongeveer 1 miljoen mensen.

“Ik laat op kale heuvels rivieren ontspringen en bronnen in de valleien. De 
woestijn maak Ik tot een waterplas, dor gebied tot een bronrijke streek.”
Jesaja 41:18

Dag 10 • 20 maart

Wat verstaan we onder een onbereikt 
volk? Lees hier meer: 
onbereiktevolken.net/wat-is-een-
onbereikt-volk/
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Gebedspunten
Bid dat er vrede komt en een 
werkbare oplossing voor het 
conflict in Ethiopië.

Bid dat de kerk in Tigray mag 
groeien en dat gelovigen 
vrijmoedig hun geloof in Jezus 
zullen delen.

Bid dat vrouwen zoals Amina 
rolmodellen zullen zijn voor 
andere gelovigen.

De Tigray in Ethiopië 
Amina is blij met elk telefoontje dat ze krijgt 
van haar tweelingzonen die in de verre 
hoofdstad Addis Abeba wonen. Lange tijd 
had ze geen contact met hen. De twee jaar 
durende oorlog tussen de provinciale regering 
van Tigray en het Ethiopische leger maakte 
elk contact onmogelijk. De oorlog kostte aan 
meer dan een half miljoen mensen het leven. 

Toen de oorlog op het punt stond uit te 
breken, stuurde Amina haar zonen naar de 
hoofdstad. Daar waren ze veilig. Amina is 
geboren als moslima en jong getrouwd met 
een oudere man. Toen ze een Bijbel kreeg, 
las ze die in het geheim. Toen haar man 
erachter kwam, verstootte hij Amina en haar 
zonen en scheidde van haar. Ze kreeg te 
maken met vijandigheid en vervolging, maar 
toch heeft ze veel mensen tot Jezus geleid. 
Amina zegt: “Mijn weg is moeilijk en het 

volgen van Jezus brengt veel lijden met zich 
mee. Maar God is trouw! Hij heeft mij een 
taak gegeven: ik mag het Goede Nieuws 
delen met moslims.”

Het grootste deel van de bevolking in 
Tigray bestaat uit orthodoxe christenen. In 
het oosten van de provincie, waar Amina 
woont, wonen veel moslims, ongeveer 
5-10% van de hele bevolking van Tigray. 
Evangelische christenen en kerken vormen 
een kleine minderheid.

“Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen 
dromen, en jongeren zullen visioenen zien.”
Joel 2:28

Dag 11 • 21 maart

Op zaterdag 6 april 
houden we live een 
gebedsdag, vanwege 
de Nacht van Kracht. 
Lees hier meer en 
geef je op:
frontiers.nl/30dagen-gebedsdag



Gebedspunten
Bid voor Tadzjiekse moslims die 
werk zoeken in het buitenland dat 
ze veilig en legaal werk te vinden, 
waarmee ze hun gezinnen kunnen 
onderhouden.

Bid dat de economische situatie 
in Tadzjikistan verbetert zodat 
Tadzjieken hun families niet 
hoeven te verlaten voor werk.

Bid voor Tadzjiekse moslims 
die in het buitenland zijn dat ze 
christenen ontmoeten en het 
Goede Nieuws horen.

Tadzjiekse gastarbeiders
Rasul zit in een café in Dushanbe, 
Tadzjikistan. Hij leest het bericht dat hij 
net heeft ontvangen. Er wordt hem een 
baan aangeboden in Duitsland om fruit te 
plukken. Een jaar geleden kwam hij van 
school en sindsdien is hij werkloos. De 
baan is een kans zijn om te reizen en geld 
te verdienen. Hij heeft gehoord van mensen 
die in het buitenland werkten en bedrogen 
werden om voor weinig of geen loon te 
werken. Rasul besluit naar de moskee te 
gaan om advies te vragen.

Tadzjikistan is een van de armste landen 
in Centraal-Azië. Veel Tadzjieken zoeken 
werk in het buitenland: in Rusland of West-
Europa. Ze komen terecht in de bouw, de 
landbouw of de dienstverlening. Zo kunnen 
ze geld verdienen voor hun familie. Vaak lukt 
het niet om te werken in beroepen waarvoor 
ze opgeleid zijn of komen ze in aanraking 

met wervingsbureaus en werkgevers die 
misbruik van hen maken. Ze werken lange 
dagen voor te weinig geld en durven hier 
niet over te praten uit angst om naar huis 
gestuurd te worden. 

Tadzjikistan is voor 90% islamitisch. Er is 
een minderheid van Russisch-orthodoxe 
christenen en andere religieuze groepen. 
De Tadzjiekse regering is seculier en houdt 
de religieuze activiteiten in het land strak 
in de gaten. 

14

“U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat 
niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven (...).” 
Johannes 6:27

Dag 12 • 22 maart

Tadzjikistan stond in 2022 op plaats 14 
van de ranglijst van onbereikte volken 
van Global Rize. Lees hier meer: 
globalrize.nl/ranglijst2022/tadzjikistan/



Gebedspunten
Bid dat God de vluchtelingen 
hoop voor de toekomst zal geven. 

Bid dat degenen die lijden aan 
trauma’s professionele hulp 
zullen krijgen en genezen.

Bid voor standvastigheid en 
troost voor de volgelingen van 
Jezus die afwijzing ervaren.

Afghaanse vluchtelingen 
in Tadzjikistan
Al jaren ontvluchten Afghanen hun thuisland, 
maar vooral sinds de Taliban openlijker 
mensen vervolgt en vermoordt die niet aan 
hun standaard voldoen. Tadzjikistan is een 
van de landen die Afghaanse vluchtelingen 
opneemt. Vorig jaar waren daar ongeveer 
5.000 Afghaanse vluchtelingen. Veel van 
hen verblijven al 5 tot 10 jaar of langer in 
Tadzjikistan. Deze Afghanen behoren tot alle 
grote etnische groepen van hun thuisland 
(Pashtu, Hazara, Tadzjieken, Oezbeken, 
enzovoort) en zijn praktiserende moslims.

Tadzjikistan biedt veiligheid, maar niet veel 
meer. Veel vluchtelingen kunnen nauwelijks 
overleven. Ondanks een nauwe culturele 
en taalverwantschap hebben ze weinig 
hoop op een stabiel leven in Tadzjikistan. 
Ongeveer 80% van hen is werkloos. Een 
opleiding die ze in hun thuisland hebben 

gevolgd, wordt in Tadzjikistan niet erkend. 
Er is heel weinig materiële steun van hun 
gastland en er zijn geen vooruitzichten 
om het staatsburgerschap te krijgen. De 
vluchtelingen lijden onder het trauma van 
vervolging en vlucht, depressie, hopeloosheid, 
armoede en de altijd aanwezige angst om 
teruggestuurd te worden naar hun thuisland. 
Voor de weinige volgelingen van Jezus onder 
hen, naar schatting zo’n 300 tot 400, komt 
daar nog uitsluiting en afwijzing bij, vooral 
door hun eigen familie.

Degenen die dat kunnen, willen het land 
verlaten, meestal naar Canada of de VS. 
Hiervoor hebben ze een sponsor nodig 
die de kosten draagt en garant staat voor 
de nieuwkomers. Bijna alle vluchtelingen 
vestigen hun hoop op deze optie, maar het 
is een lange en moeilijke reis.

“Ik ben verzwakt, ik ben verwond, maar uw hulp, o God, zal mij beschermen.” 
Psalm 69:30

Dag 13 • 23 maart

Lees hier tips in het contact 
met Afghanen: gave.nl/
bibliotheek/in-contact-met-
afghanen

15
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Het Munji-volk in Afghanistan
De Munji zijn Ismaili moslims die in de 
bergen van Afghanistan wonen. Ze wonen 
al eeuwenlang in dezelfde vallei met 
hun eigen taal en identiteit. Ze leven van 
landbouw en veeteelt. Tientallen jaren 
van oorlog hebben hen zwaar getroffen. 
Armoede en gebrek aan wegen maken 
de toegang tot medicijnen, onderwijs en 
voeding moeilijk. Er is weinig hoop voor de 
toekomst en er is angst voor het heden. 

In de zomer brengen ze hun kuddes naar de 
hoge bergweiden, waar ze genieten van een 
seizoen met meer dan genoeg te eten en 
de schoonheid van de hoge bergvalleien. 
Naast de islamitische feestdagen hebben 
ze het hele jaar door verschillende 
lokale festivals. Mensen komen samen 
om bijvoorbeeld de erwtenoogst en het 
traditionele nieuwjaar te vieren.

Er zijn geen gemeenschappen van Munji-
gelovigen. De meeste mensen hebben 
geen toegang tot de Bijbel in hun eigen 
taal. Maar God is de Munji niet vergeten! 
Een Munji-man had een droom waarin 
hij Jezus zag, hoog en verheven. Helder 
stralend, met een Boek in Zijn hand. In de 
droom had Hij de regen en stormen onder 
controle. Deze droom leidde hem op een 
reis om ‘het Boek van Jezus’ te vinden en 
de waarheid over Jezus te leren. Bid dat 
anderen dezelfde reis maken om Jezus en 
Zijn zegeningen te leren kennen! 

“Maar Jezus zei: “Mijn Vader werkt aan één stuk door, 
en daarom doe Ik dat ook.”
Johannes 5:17

Dag 14 • 24 maart

Gebedspunten
Bid voor de dagelijkse noden van 
het Munji-volk te midden van 
armoede en gebrek aan goede 
gezondheidszorg en onderwijs.

Bid voor bevrijding van 
verslavingen en voor hoop voor 
hun toekomst.

Bid dat het Woord van God in elk 
huis gelezen en geloofd wordt. Dat 
ze ontdekken dat het Goede Nieuws 
van Jezus hen nieuw leven geeft.

Kijk op frontiers.nl/gebedsgidsen om te 
bidden voor de Pashai of de Pathanen 
uit Afghanistan.
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Zaad van Hoop in Jericho 
- de West Bank
“Wat gaan we vandaag maken?” Een klein 
meisje kijkt mij met haar grote bruine 
ogen aan. Op het moment dat er muziek 
klinkt, vormen zich vier rijen met kinderen, 
terwijl het kamplied uit de boxen klinkt. 
Als iedereen weer zit, zijn alle ogen op 
de leider gericht. Kindernamen klinken, 
applaus volgt, over het goede gedrag wat 
gezien is tijdens de vorige kampdag. 

Seeds of Hope is een organisatie die 
opgericht is door Tass Saada, voormalig 
PLO strijder en chauffeur van Yasser 
Arafat. De organisatie runt o.a. een school 
in Jericho, verzorgt naschoolse opvang en 
organiseert zomerkampen voor kinderen 
in een omgeving waar haat realiteit is. 

Het doel van Seeds of Hope is om hoop 
en liefde te zaaien in de levens van 
kinderen, die een verandering kunnen 
brengen in de samenleving. 

Een van onze werkers schrijft: “Het leven 
van onze vrienden in dit deel van de wereld 
is uitdagend. Beperking en afwezigheid van 
vrijheid zijn dagelijks aan de orde. Haat is 
aanwezig, vrede ver te zoeken. Bid je mee 
dat Hij Die het Leven is erkend wordt en 
verandering brengt in het leven van de 
kinderen van Abrahams oudste zoon?

Bijdrage van Pioneers Nederland

Dag 15 • 25 maart

“Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad 
draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg; maar hij zal zeker 
terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen.” 
Psalm 126:5-6

Gebedspunten
Bid dat het zaad van liefde en hoop 
zal opkomen in de levens van de 
kinderen in Jericho

Bid voor voldoende fondsen en 
werkers voor de school van Seeds 
of Hope die dit jaar wil uitbreiden 
met middelbaar onderwijs. 

Bid voor het getuigenis van Seeds 
of Hope onder de ouders en de 
wijdere samenleving in Jericho. 

Voor meer informatie: 
bezoek de website  
seedsofhope.org/visit/ 
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Gebedspunten
Bid voor jongeren uit Kosovo die 
naar West-Europa emigreren en 
op zoek zijn naar een beter leven.  
Bid dat ze op hun reis Jezus 
Christus zullen leren kennen.

Er zijn veel steden en dorpen in 
Kosovo waar nog geen kerken 
zijn. Bid voor het ontstaan van 
nieuwe gemeenten en voor meer 
werkers. Er zijn veel onbereikte 
bevolkingsgroepen zoals Serviërs, 
Bosniërs, Turken en Goranen, 
maar ook een groot deel van de 
Roma, Ashkali en Egyptenaren. 

Bid voor vrede in het noorden van 
Kosovo. Er is een groeiend conflict 
tussen Kosovo en Servië. Echte 
vrede en verzoening door Jezus 
is nodig.

Moslims in Kosovo
In de oudheid stond Kosovo bekend als 
het centrum van het Dardanese koninkrijk. 
Het Goede Nieuws kwam hier voor het 
eerst aan in de tijd van de Apostel Paulus 
(Romeinen 15:19). 

Kosovo is in Europa het land met het 
hoogste percentage moslims (ongeveer 
92%). Christenen vormen een minderheid 
en maken samen (katholieken, orthodoxen 
en protestanten) ongeveer 7% uit. Moslims 
en christenen leven tolerant samen 
maar recent zijn er door extremistische 
groeperingen pogingen gedaan onder 
jongeren om Kosovo te re-islamiseren. Dit 
heeft een bedreigend zaadje geplant voor 
de toekomst van het land.

De evangelische kerk heeft tussen 2000 
en 2008 een groei doorgemaakt en op 

dit moment geloven er meer dan 12.000 
mensen in Jezus Christus. In 2007 werd de 
protestantse gemeenschap officieel door 
de staat erkend in de Wet op Religieuze 
Rechten en Vrijheden, wat betekent dat 
bekering en vrijheid van geloof in de 
grondwet worden gegarandeerd. Veel 
Kosovaren staan over het algemeen open 
voor het Goede Nieuws maar nieuwe 
gelovigen ervaren wel tegenstand van hun 
familie en hun vroegere vrienden.  

“Nu wij rechtvaardig verklaard zijn op grond van geloof, 
leven we in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.” 
Romeinen 5:1

Dag 16 • 26 maart

Bekijk dit filmpje voor meer inspiratie 
voor je gebed (Engels): 
prayercast.com/kosovo.html



Gebedspunten
Bid voor genezing van de 
wonden die de oorlog in de 
jaren ‘90 heeft geslagen en voor 
verzoening met andere etnische 
groepen in de regio.

Bid dat Bosniakken die in West-
Europa wonen en Jezus kennen, 
zich om het gebied zullen 
bekommeren.

Bid dat God de harten van 
Bosniaks zal verzachten ten 
opzichte van christenen, zodat ze 
ontvankelijk zullen zijn voor het 
Goede Nieuws.

De Bosniakken
Tijdens een maaltijd van een moslimfamilie 
in Centraal-Bosnië wordt aan de 5-jarige 
Namik gevraagd waarom zijn vader niet in 
de moskee bidt. Het jongetje antwoordt 
onschuldig dat zijn vader niet naar de 
moskee gaat omdat hij christen is. Dit 
zorgt voor opschudding en er worden veel 
vragen gesteld aan Namiks vader.  Ze zijn 
verontwaardigd maar ook geïntrigeerd door 
Namiks geloof.

Bosniakken zijn een onbereikte 
bevolkingsgroep die in het zuidoosten van 
Europa leeft. Etnische zuiveringen tijdens 
de laatste oorlog hebben hun etnische 
structuur en geografische verspreiding 
veranderd. Van de 3 miljoen Bosniakken 
wonen er ongeveer 1 miljoen buiten Bosnië 
en Herzegovina. Het grootste aantal bevindt 
zich in de Sandzak regio van Montenegro 
en Servië. Velen hebben zich gevestigd 

in landen als Oostenrijk, Duitsland, 
Zwitserland, Canada, Zweden, Turkije en de 
Verenigde Staten. Elk jaar zijn dit er meer.

Hoewel in Servië de meeste mensen 
orthodox christen zijn, weten de Bosniakken 
nauwelijks iets over het Goede Nieuws. De 
meeste Bosniërs zijn soennitische moslims, 
hoewel het soefisme van oudsher een 
belangrijke rol speelde. Slechts ongeveer 
0,03% is evangelisch christen. Voor veel 
Bosniakken heeft de islamitische identiteit 
meer te maken met culturele wortels dan 
met religieuze overtuiging. Ze zien de islam 
als het fundament van hun cultuur.

“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat 
iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” 
Johannes 3:16

19

Dit filmpje geeft je meer inspiratie voor 
je gebed (Engels): prayercast.com/
bosnia-and-herzegovina.html

Dag 17 • 27 maart
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Gebedspunten
XX

Slachtoffers van de aardbevingen 
in Turkije en Syrië
De aardbevingen van begin 2023 waren 
traumatisch voor veel mensen. In Turkije 
vielen minstens 50.783 doden en 107.204 
gewonden. In Syrië vielen meer dan 8.000 
doden en meer dan 5.000 gewonden. 520.000 
huizen en 2 ziekenhuizen werden verwoest.

De overlevenden lijden nog steeds onder 
de gevolgen van het trauma dat ze hebben 
meegemaakt. Velen hebben hun hoop voor 
de toekomst verloren, naast hun huizen en 
geliefden. Vooral in Syrië, waar nauwelijks 
hulp kwam en mensen hulpeloos waren 
tegenover de massale verwoesting. 

Ondanks de chaos leerde een aantal 
mensen God kennen. Christenen in Syrië 

en Turkije openden hun harten en boden 
onderdak in kloosters en kerken aan de 
dakloze overlevenden.

Sahin, de eerste volgeling van Christus 
in zijn familie, werd door zijn familie en 
vrienden veracht vanwege zijn geloof. Toen 
hij en zijn familie hun huis verloren door 
de aardbeving, hielpen Sahins christelijke 
vrienden met het organiseren van tenten 
voor hem en zijn familieleden, vrienden en 
buren. Hun behulpzaamheid maakte indruk 
op Sahins familie en vrienden en het 
opende hun harten voor het Goede Nieuws.

Gebedspunten
Bid dat de getroffenen van de 
aardbeving de hulp krijgen 
die ze nodig hebben, zoals 
nieuwe infrastructuur en huizen; 
lichamelijke en geestelijke genezing. 

Bid dat God troost, genade en 
zorg zal blijven uitstorten over de 
slachtoffers in Turkije en Syrië.

Bid dat kerken een getuigenis 
van liefde, barmhartigheid en 
goedheid zullen zijn en dat 
mensen open zullen staan voor 
het Goede Nieuws.

Dag 18 • 28 maart

“Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw 
kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde.” 
Psalm 103:2-4

Lees hier hoe je 
vluchtelingen in Nederland 
kan steunen na een ramp 
in hun thuisland: gave.nl/
bibliotheek/vluchtelingen-
steunen-na-de-aardbeving
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Gebedspunten
Bid dat Jezus volgelingen 
van Hem zal roepen naar de 
Turkmenen in Iran.

Bid dat Perzische gelovigen een 
passie zullen ontwikkelen om uit 
te reiken naar de Turkmenen.

Bid dat de imams Jezus 
ontmoeten en in Hem geloven.

Bid dat veel Turkmenen Jezus, de 
Redder, zullen vinden.

Turkmenen in Iran
Op het busstation in Gorgan, de hoofdplaats 
van Golestan, nemen we een taxi naar het 
nederzettingengebied. De taxichauffeur 
blijkt een Turkmeen te zijn. Hij is erg gastvrij 
en nodigt ons bij hem thuis uit voor de Iftar, 
de eerste maaltijd na een dag vasten. Hij 
heeft onlangs zijn kantoorbaan opgezegd 
vanwege corruptie onder de managers. 
Nu probeert hij als taxichauffeur zijn gezin 
met vijf kinderen te onderhouden. Het zijn 
toegewijde soennitische moslims. 

Na het verbreken van het vasten praten we 
over God en de betekenis van het geloof 
voor moslims en christenen. Het is een ge-
sprek met veel respect voor elkaar. Het lijkt 
erop dat deze familie voor het eerst mensen 
ontmoet die de Messias volgen. 

Ken je de Turkmenen in het noordoosten 
van Iran? Ze wonen voornamelijk in het Go-
lestan-district, ten oosten van de Kaspische 
Zee. Je herkent de Turkmenen meteen aan 
hun kleurrijke kleding. Ze leven volgens hun 
eigen cultuur. Ze hebben weinig banden met 
de Turkmenen in Turkmenistan. Ze leren Per-
zisch op school, omdat hun eigen taal, het 

Turkmeens, niet wordt onderwezen. Daarom 
kunnen ze niet lezen of schrijven in hun 
moedertaal. Ze hebben vaak moeite om een 
beter betaalde baan te vinden.

Er zijn geen volgelingen van Jezus bekend 
onder de ongeveer een miljoen Turkme-
nen in deze provincie. Het is een uitda-
ging om als buitenlander voet aan de 
grond te krijgen.

De minderheid van Turkmenen in Iran lijkt 
onopgemerkt te blijven. Maar God ziet hen 
en wil Zijn koninkrijk onder hen bouwen.

Dag 19 • 29 maart

Lees hier de blog: frontiers.nl/blog/
een-recept-met-een-verhaal/ over 
het grootste feest in het jaar in onder 
andere Iran.
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Gebedspunten
Bid dat God de noden en 
uitdagingen van Iraniërs in Europa 
zal gebruiken om hen dichter naar 
Hem te trekken.

Bid dat Iraanse moslims Jezus 
zullen ontmoeten als ze hulp 
zoeken en in Hem toevlucht en 
troost vinden.  

Bid dat christelijke kerken 
openstaan voor Iraniërs en zorg, 
gemeenschap en veiligheid bieden.

Iraniërs in Europa
Mahmoud, een Iraanse vluchteling in 
Europa, bezocht regelmatig een plaatselijke 
kerk, in de hoop dat ze hem als vluchteling 
zouden steunen. Daar leerde hij over 
christelijke manieren van aanbidding en 
verschillende manieren waarop christenen 
vasten. Als zware drinker werd Mahoud 
geïnspireerd om 40 dagen geen alcohol te 
drinken. Op dag 39 werd hij overmand door 
verleiding en kocht hij een fles drank. Toen 
Mahmoud de eerste slok nam, riep hij uit 
naar de Heer: “Jezus, als U echt bent, help 
me dan om te blijven vasten!” 

Mahmoud’s vrienden en familie waren 
getuige van zijn verbazingwekkende 
transformatie door Christus, die hem van zijn 
verslaving bevrijdde. Mahmouds getuigenis 
en veranderde leven werden een inspiratie 
voor anderen.

In de afgelopen jaren is een groot aantal 
Iraniërs gevlucht naar Europa. Gedreven 
door sociale onrechtvaardigheid, politieke 
kwesties en vervolging vanwege hun geloof. 
Ze begonnen hun reis naar Europa in de 
hoop op een veilig leven, een thuis, vrijheid 
en een veelbelovende toekomst. Veel 
Iraniërs zijn ook op zoek naar waarheid, 
hoop en een geestelijk toevluchtsoord.

Jezus is het antwoord op hun zoektocht. 
Evenals in de geschiedenis laat Jezus ook 
vandaag, in Europa, zien dat Hij er is en hun 
noden ziet. Hij reikt hen de hand in hun 
lijden en biedt troost, genezing, vrijheid, 
verlossing en hoop.

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar 
burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God.” 
Efeze 2:19

Dag 20 • 30 maart

Lees hier meer over de 
groei van de kerk in Iran:  
frontiers.nl/blog/iran-een-
baken-van-hoop-in-de-
moslimwereld/
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Gebedspunten
Bid voor moslimvluchtelingen die 
de Middellandse Zee oversteken 
in de hoop op een beter leven, 
dat ze dit zullen vinden. En dat ze 
in Europa Jezus leren kennen.

Bid voor de bescherming 
van vluchtelingen op hun 
gevaarlijke reizen. 

Bid voor organisaties die 
moslimvluchtelingen in Europa 
helpen, dat ze de middelen 
krijgen die ze nodig hebben om 
op praktische en geestelijke 
manieren te helpen.

De Middellandse Zee oversteken
Meer dan 500 mannen, vrouwen en 
kinderen verdronken in juni 2022 toen ze 
probeerden de Middellandse Zee over te 
steken in een onveilige, overvolle boot, op 
weg naar Griekenland. De boot zat vol met 
migranten uit onder andere Egypte, Syrië, 
Pakistan en Palestina die asiel zochten. De 
tweede dag op zee was er geen voedsel en 
water meer, waardoor mensen stierven. De 
boot zonk op de vijfde dag en honderden 
mensen verdronken. 

De Internationale Organisatie voor Migratie 
van de VN (IOM) schat dat vorig jaar meer 
dan 80.000 mensen de Middellandse Zee 
overgestoken zijn en dat ongeveer 2.000 
mensen daarbij zijn omgekomen. Het is niet 
bekend hoeveel mensen sterven zonder 
ooit te worden gevonden.

De meerderheid van de migranten die 
deze oversteek maken is moslim en op 

de vlucht voor oorlog, politiek geweld, 
armoede en uitzichtloosheid. Ze geloven 
dat ze in Europa betere kansen krijgen. 
Velen hebben geen idee van de risico’s 
die ze nemen door aan boord van een 
smokkelboot te stappen.  

Veel organisaties doen hun best om de 
migranten te helpen die aankomen op 
de kusten van Griekenland of Italië, maar 
er zijn weinig middelen en steeds meer 
wanhopige migranten. 

“Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de 
verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.” 
Psalm 139:9-10

Voor een persoonlijk verhaal van 
een werker kan je luisteren naar de 
podcast RAW Mission, de aflevering 
‘Refugees and Riots in Greece’ (Engels)

Dag 21 • 31 maart
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Gebedspunten
Bid dat moslimzoekers in Egypte 
trouwe christelijke voorbeelden 
om zich heen hebben.

Bid dat nieuwe gelovigen 
groeien in hun geloof en het 
volgen van Jezus.

Bid dat christenen praktische 
liefde zullen tonen en hun 
moslimburen zullen helpen waar 
nodig, zodat zij de liefde van 
Christus in hen kunnen zien.

Egypte
Egypte heeft ongeveer 112 miljoen inwoners. 
Officieel is 90% moslim en 10% koptisch 
christen. Er zijn meer christenen, maar zij 
belijden hun geloof in het geheim.

De 6-jarige Mohamed ging naar een 
christelijk evenement voor dakloze 
kinderen. Nadat hij daar over Jezus had 
geleerd, vertelde hij dat hij bij Hem hoorde. 
Iedereen kon zien dat Mohamed ten goede 
was veranderd. Zijn moeder was blij, maar 
anderen dreigden een melding te maken 
bij de autoriteiten. Dit gaf grote problemen. 
Mohamed en zijn moeder werden 
gedwongen om met hun familie te verhuizen 
en zich te verbergen. 

In Egypte worden kerken tijdens diensten 
officieel beschermd door de politie. Het is 
voor moslims verboden om zich te bekeren 
of om zelfs maar op zoek te gaan naar de 

waarheid. De prijs om Jezus te gaan volgen 
is hoog. Bekeerlingen kunnen hun baan, 
kinderen, hele familie en erfenis verliezen. 
De sharia eist vervolging of zelfs de dood 
voor afvalligheid. 

Abdallah, een moslimarts, wilde zich 
bekeren, maar kon zijn nieuwe geloof niet 
openlijk belijden. Zijn vrouw kwam uit een 
zeer vroom moslimgezin en zijn kinderen 
studeerden aan de Al Azhar Universiteit, die 
moslimzendelingen opleidt. Abdallah kwam 
tot geloof door een christelijke buurman 
die zeer slecht werd behandeld, maar nooit 
zijn geduld verloor. Hij hielp zelfs mensen in 
nood. Daardoor ging Abdallah vragen stellen 
over hoe zijn buurman zo anders kon zijn.

“Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met 
hart en ziel zoeken.”
Jeremia 29:13

Dag 22 • 1 april

Kijk op 
frontiers.nl/gebedsgidsen 
om te bidden voor de Bedawi 
Bedoeïenen uit Egypte. 



26

Gebedspunten
Prijs God voor de gelovigen in 
Jezus in Amman die anderen 
over de weg naar verlossing 
kunnen vertellen.

Bid dat zij die op zoek zijn naar 
antwoorden, gelovigen zullen 
ontmoeten en het Goede Nieuws 
zullen horen. 

Bid dat ze woorden van 
waarheid zullen zien in 
berichten op hun telefoon of in 
video’s over de Redder en dat ze 
die zullen geloven.

De mensen van Amman, Jordanië
Kerkklokken luiden terwijl de muezzin 
vanuit de moskee mensen oproept om te 
bidden. Een 22-jarige hangt rond in een 
café in Rainbow Street. Hij draagt een 
stijlvol gescheurde spijkerbroek en rookt 
ondertussen een e-sigaret. Een herder leidt 
25 schapen door de laan terwijl hij auto’s 
ontwijkt. Een kleine, gele taxi raast naast 
een Land Cruiser uit Saudi-Arabië. Witte 
herenhuizen in het dure Abdoun steken af 
tegen de grijze flatgebouwen van het stoffige 
Ashrafeya. Filippijnse dienstmeisjes lopen 
langs Soedanese vluchtelingen. 

In Amman, Jordanië, 4 miljoen inwoners, 
wonen mensen van alle leeftijden, 
uit verschillende culturen, religies en 
achtergronden. Net als Nasser, de huisbaas 
of Yahya, de Egyptische conciërge, verdienen 

velen genoeg geld om voor hun gezin te 
zorgen en hun kinderen onderwijs te kunnen 
laten volgen. Ze worstelen met de stijgende 
voedselprijzen maar zijn dankbaar voor een 
huis om in te slapen. 

Meer dan 97% van de Jordaniërs is moslim. 
Sommigen bidden vijf keer per dag in de 
moskee. Anderen zijn alleen in naam gelovig. 
Een derde groep noemt zichzelf atheïst. Heeft 
één van hen gehoord over de relatie die je 
kan hebben met de Almachtige God? 

“Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding 
dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw 
daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.” 
Efeze 2:8-9

Dag 23 • 2 april

Kijk op frontiers.nl/gebedsgidsen voor 
de gebedsgids Kinderen van Hoop, om 
te bidden voor Syrische kinderen.



Gebedspunten
Bid voor de kerk in Ghana om 
zich te richten op de Fulani in 
hun land. 

Bid voor Fulani’s om acceptatie en 
liefde in Jezus te vinden. 

Bid voor de weinige Fulani-
christenen om sterk en moedig te 
zijn. Voor bemoediging als ze door 
hun familie worden afgewezen 
vanwege hun geloof.

Fulani uit Ghana 
Fulani’s zijn een nomadisch herdersvolk 
dat oorspronkelijk uit het gebied tussen 
Senegal en Niger komt. Door snelle 
bevolkingsgroei en het toenemende 
conflict in veel West-Afrikaanse landen 
trekken de Fulani naar het zuiden, op zoek 
naar een schuilplaats en groene weiden 
voor hun kuddes. Er leven meer dan 1 
miljoen Fulani’s in Ghana.

Veel Fulani’s in Ghana zijn bewoners van 
de tweede of derde generatie. Omdat ze in 
Ghana zijn geboren maar geen Ghanezen 
zijn, worden ze op allerlei manieren 
lastiggevallen en krijgen ze moeilijk 
toegang tot openbare diensten. Hierdoor 
lopen vrouwen en kinderen openbare 
gezondheidsdiensten mis en gaan kinderen 
niet naar school. Deze isolatie maakt 
jongere Fulani’s kwetsbaar voor recrutering 
door islamitische terreurgroepen.  

Suleyman, een toegewijde Fulani moslim, 
groeide op in Ghana. Hij kreeg de kans om 
in Libië de islam te bestuderen. Daar werd 
hij gerekruteerd door een islamitische 
terreurgroep om te vechten tegen 
westerse christenen die moslims zouden 
hebben vermoord.

Toen verscheen Jezus in een droom aan 
Suleyman om hem te waarschuwen hier 
niet aan mee te doen of hij zou zijn leven 
verliezen. Suleyman was bang en vertelde 
de groep die hem rekruteerde dat hij ziek 
was en niet kon gaan. 

Vanwege bedreigingen verliet hij het land, 
op zoek naar de waarheid. Hij ontmoette 
christenen die hem hielpen zijn dromen 
te begrijpen en kwam hierdoor tot geloof 
in Jezus.  

“Iedereen die de Vader Mij geeft zal 
bij Mij komen, en wie bij Mij komt 
zal Ik niet wegsturen.” 
Johannes 6:37

Dag 24 • 3 april
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Wij organiseren een reis naar Ghana in 
2024! Meer info vind je hier: 
frontiers.nl/reizen
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Gebedspunten
Bid voor een vernieuwde visie van 
kerken en christenen in de stad 
om hun buren lief te hebben en 
hen te zien zoals Jezus hen ziet. 

Bid voor gelegenheden om ons 
geloof te delen zowel met onze 
buren als in onze diaconale 
projecten. 

Bid voor werkers met kennis 
van de Turkse en Marokkaanse 
cultuur. En voor een goede 
samenwerking in de stad.

Turken en Marokkanen in onze 
grote steden: Rotterdam 

“Stel dat je honderd schapen hebt, maar je 
raakt er één kwijt. Dan ga je dat ene schaap 
toch zoeken?”

Elk jaar komen duizenden nieuwe 
migranten in onze grote steden wonen. 
Mensen van allerlei achtergronden worden 
onze nieuwe buren. Christenen die in de 
stad leven hebben de kans om hun geloof 
te delen met mensen die we anders nooit 
zouden ontmoeten. De 2 grootste groepen 
zijn mensen van Turkse en Marokkaanse 
afkomst. In Rotterdam wonen bijna 50.000 
Turken en 45.000 Marokkanen.  

Deze door God geliefde mensen komen 
naar ons toe, ze wonen dicht bij onze 
kerk en naast onze kerkleden, maar 
zijn nog steeds net zo onbereikt als in 
hun thuisland. Zowel onder Turken als 
Marokkanen staat het missiewerk nog in 
de kinderschoenen. In onze grote steden 
zouden zendingsorganisaties meer kunnen 
samenwerken met de kerken. De kerken 

zijn van goede wil, maar er is kennis van 
cultuur en taal en een zendingsmentaliteit 
nodig om deze mensen te bereiken. Het 
belangrijkste is echter mensen met liefde 
en passie voor onze buren.   

Jezus gaf ons het voorbeeld om de 99 
achter te laten om dat ene schaap te 
vinden. Laten wij ook onze 99 dingen die 
we nog moeten doen in de kerk achter 
ons laten, om op zoek te gaan naar wat 
verloren is in onze stad. 

Bijdrage van WEC - Reaching Rotterdam

Dag 25 • 4 april
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Gebedspunten
Veel moslims hebben dromen of 
visioenen van Jezus gehad in de 
Nacht van Kracht. Bid dat door Jezus 
velen de openbaring van God zullen 
krijgen waar ze naar verlangen. 

Bid dat moslims die op zoek 
zijn naar openbaring een 
ontmoeting zullen hebben 
met gelovigen die hen kunnen 
helpen om de openbaring van 
God in Jezus te begrijpen.

Bid dat in deze nacht van hoge 
verwachting velen zullen vinden 
wat ze zoeken.

De Nacht van Kracht
Er zijn veel gebeurtenissen die moslims 
herdenken maar geen enkele is belangrijker 
dan de eerste openbaring van de koran aan 
de profeet Mohammed. Deze gebeurtenis 
wordt herdacht in de Nacht van Kracht, of 
Lailat Al Qadr.

De profeet Mohammed trok zich vaak terug 
in een grot genaamd Hira, aan de rand van 
Mekka. Daar mediteerde hij en dacht na 
over de problemen van zijn gemeenschap. 

In de maand Ramadan, in 610 CE, kreeg 
Mohammed bezoek van de aartsengel 
Jibril (Gabriël), die de eerste verzen van 
de koran aan de profeet openbaarde. 
Toen zijn vrouw Kadijah dit hoorde nam ze 
hem mee naar haar neef, Waraqa, die een 
geleerde was. Hij zei dat Mohammed was 
uitverkoren als profeet, gezonden door 
God om de samenleving op te roepen de 

Ene God te aanbidden en een rechtvaardig 
leven te leiden.

Het verhaal van de openbaring aan 
Mohammed inspireert moslims. Vooral 
die tijdens de laatste tien dagen van de 
ramadan wanneer de Nacht van Kracht 
plaatsvindt. Veel moslims geloven dat 
gebeden in de Nacht van Kracht duizend 
keer effectiever zijn dan op andere tijden. 
Het is een nacht om uit te zien naar de 
openbaring van God. Laten we bidden dat 
dat gebeurt. 

Dag 26 • 5 april

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, 
klop en er zal voor je worden opengedaan.” 
Matteüs 7:7

Zien we jou op de live 
gebedsdag morgen? 
Kijk hier voor meer 
info en opgave: 
frontiers.nl/30dagen-
gebedsdag



Gebedspunten
Bid dat de ogen van de Riau 
Maleis worden geopend in 
de Nacht van Kracht dat God 
iedereen accepteert die tot Hem 
komt door Jezus Christus.

Bid dat Riau Maleis moslims 
zullen weten dat ze hun lasten en 
zorgen aan Jezus kunnen geven 
en dat Hij hen rust zal geven.

Bid dat de Heilige Geest christenen 
in de provincie Riau aanzet om 
vrijmoedig hun geloof te delen 
met Riau Maleisische moslims.

Riau Maleis in Indonesië
“Heb je gehoord van Lailat al Qadr, of de 
Nacht van Kracht?” vraagt Laman aan een 
evangelist terwijl ze samen koffie drinken. 
Laman is een van de 2,2 miljoen Riau Maleis 
moslims in Indonesië. 

“Lailat al Qadr is de meest speciale nacht 
van het jaar. De barrière tussen hemel en 
aarde is op zijn smalst. Het gebed van één 
gelukkig individu wordt volledig verhoord 
zonder dat er vragen worden gesteld! Stel 
je dat eens voor!” 

“Waarom deze nacht?” vraagt de evangelist.

“Het is de nacht waarin de koran voor 
het eerst werd geopenbaard aan de 
profeet Mohammed.”

“Welke gebeden bid jij die nacht?”

Lamans ogen glanzen van de tranen als hij 
aan zijn onlangs overleden ouders denkt. 
De maaltijden die hij hield om voor hen 
te bidden waren bescheiden geweest, 
door de Covid pandemie. Het lot van zijn 
ouders hing af van de gebeden van de 
familieleden. Hij zuchtte: “Mijn diepste 
verlangen is dat Allah mijn vader en 
moeder accepteert. Mogen al hun zonden 
vergeven worden.”

30

Lees hier tips voor je gebed en meer 
over de Nacht van Kracht: frontiers.nl/
nachtvankracht/

Dag 27 • 6 april

“Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust 
geven. Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan 
zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” 
Matteüs 11:28-30
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Cham uit Cambodja
Het Cham-volk komt oorspronkelijk 
uit het oude Champa Koninkrijk in het 
huidige Vietnam. Een groot aantal van hen 
migreerde naar Cambodja en vormde een 
aparte etnische groep, de Westelijke Cham. 
De groep bestaat uit ongeveer 600.000 
mensen, zo’n 3% van de bevolking.

De meeste Cambodjanen behoren tot de 
Khmer bevolkingsgroep en volgen het 
boeddhisme. De Westelijke Cham zijn bijna 
allemaal moslim en zijn te vinden in bijna 
elke provincie van Cambodja. 

Sommige Cham moslims praktiseren een 
vorm van islam die uniek is. Deze vorm 
is ontwikkeld uit hun eigen traditionele 
gebruiken en de islam die geïntroduceerd 
werd door Arabische handelaren. 

Islamitische zendingspogingen 
in Cambodja hebben de mensen 
aangemoedigd om meer algemene 
vormen van de islam te volgen, zoals die 
wereldwijd worden gepraktiseerd.

Nop is een 84-jarige Cham-dame die in 
Cambodja woont. Een christelijke vriend 
gaf haar een audio-Nieuw Testament in 
haar eigen taal. Ze luisterde de hele dag! 
Na een tijdje vroeg ze haar vriendin of ze 
gedoopt kon worden. Haar vriendin was 
verrast, ze had nog nooit met Nop over de 
doop gesproken. Nop leerde erover door 
alleen maar naar Gods Woord te luisteren. 
Gods Woord leeft en werkt in de harten 
van mensen.

Gebedspunten
Het Nieuwe Testament is 
beschikbaar in de Cham taal, in 
geschreven en audiovorm. Bid dat 
wanneer mensen Zijn Woord lezen 
of ernaar luisteren, God Zichzelf 
zal openbaren zodat ze Jezus 
zullen leren kennen.

Bid voor meer christelijke 
zendelingen om te dienen onder 
de Cham. 

Bid dat de Cham meer 
mogelijkheden krijgen om het 
Goede Nieuws te horen.

“(...)Hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben 
gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem 
verkondigt? (...)Het is zoals geschreven staat: “Welkom zijn zij die Goed 
Nieuws verkondigen.” 
Romeinen 10:14-15

Dag 28 • 7 april
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Gebedspunten
Bid dat de Afar dromen en 
visioenen krijgen over Jezus die hen 
ertoe aanzetten om Hem te zoeken. 

Bid dat bedieningen in Ethiopië 
creatieve manieren zullen vinden 
om het Goede Nieuws met de Afar 
te delen. 

Vraag de Heer om het Afar volk te 
zegenen en Zijn grote liefde voor 
hen te openbaren.

Het Afar-volk van Ethiopië
De Afar bevolkingsgroep leeft voornamelijk 
in Oost-Afrika, in de landen Ethiopië, 
Djbouti en Eritrea. Ze zijn bijna volledig 
moslim en minder dan 0,5% gelooft in 
Jezus. De bevolking telt slechts 2 miljoen 
mensen, maar ze bestaan al eeuwen. Ze 
beweren de afstammelingen te zijn van 
Cham, de zoon van Noach. De Afar staan 
sinds de vroegste overlevering bekend 
als moslims, hoewel er sporen van hun 
oude spirituele geloof terug te vinden zijn 
in hun gewoonten. Zoals het dragen van 
amuletten, waarzeggerij en volksmagie. 

De meeste Afar, ongeveer 1,5 miljoen, wonen 
in Ethiopië en leiden een nomadenbestaan 
als herders. Anderen werken in de zoutmijnen 
van de Danakil Depressie, een kenmerk van 
het droge land waar ze al generaties lang 
hitte en droogte overleven.

Wat het moeilijk maakt om het Afar volk 
met het Goede Nieuws bekend te maken 
is de nomadische levensstijl van het Afar 
volk evenals een sterke culturele identiteit 
gevormd rond de Islam en de sociale druk 
om trouw te blijven aan het stamgeloof. Nu 
meer Afar door droogte en hongersnood naar 
stedelijke gebieden trekken voor werk krijgen 
ze misschien meer kansen om een christen te 
ontmoeten, maar die kans is nog steeds klein.

Dag 29 • 8 april

“Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is 
geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter 
om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft?” 
Lucas 15:4

Lees hier zes Bijbelse ingrediënten 
voor je gebed: : frontiers.nl/blog/
ingredienten-gebed/
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Gebedspunten
Bid voor Somaliërs in de diaspora. 
Velen leven buiten hun eigen land 
door de interne problemen. De 
onderlinge banden zijn sterk, dat 
maakt het niet gemakkelijk om 
christen te worden. Je verliest 
daarmee veiligheid en familie.

Bid dat er openheid komt in het 
leven van Somaliërs voor Jezus. 

Bid voor de nieuwe gelovigen, 
dat ze groeien in geloof en sterk 
mogen staan. Bid voor veiligheid 
en een toekomst.

Somalië - Europa - Nederland
“De andere Somalische bewoners noemen 
mij ‘Satan’, omdat ik niet meega naar 
de moskee”, zegt Hussein die in 2023 
in Nederland aankwam. Hij woont in 
een asielzoekerscentrum (AZC), samen 
met andere Somaliërs. Hij kan niet 
openlijk zeggen dat hij christen is, dat 
is te gevaarlijk. Hij laat wel merken dat 
hij anders is en dat wordt met tegenzin 
geaccepteerd. Hussein heeft zijn 
volksgenoten nodig, zeker toen hij na 
een operatie hulp nodig had bij allerlei 
praktische dingen. 

Hussein werd in zijn eigen land christen en 
werd in het geheim gedoopt door een paar 
broeders en zusters. Daarna volgden heftige 
jaren, waardoor hij in Europa een nieuwe 
toekomst wilde opbouwen. Het werd een 
reis vol traumatische ervaringen en afwijzing. 
Nergens is hij welkom. In Nederland is hij 
opgenomen in een groep van Somalische 

christenen. Eindelijk een thuis. Maar het 
leven in het AZC is moeilijk en onzeker. 

Ook in Nederland zijn Somalische 
christenen niet veilig en kunnen ze hun 
geloof niet openlijk belijden. Toch zien we 
geleidelijk verandering. Wereldwijd groeit 
de groep van christenen. Op internet is er 
een goed aanbod met informatie over het 
christelijk geloof. Ook christen Somaliërs 
gebruiken dit nu openlijk. Dit heeft grote 
impact. Voor zoekers en nieuw gelovigen 
is er ook een groeiend netwerk. Gods 
Koninkrijk breekt door!

Bijdrage van Stichting Gave

“Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard” 
Mattheus 10: 37a

Dag 30 • 9 april

Lees hier tips in het contact met 
Somaliërs: gave.nl/bibliotheek/
in-contact-met-somaliers
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Bedankt voor je deelname aan 30 Dagen Gebed 2024. 
We hopen dat je geïnspireerd bent om voor de moslimwereld 
te blijven bidden.

Hoe kan je blijven bidden? 

•	 Bid voor moslims die je kent en die om je heen wonen. 

•	 Vraag degenen die Christus dienen onder moslimbewoners hoe je voor hen kan bidden. 

•	 Als je samenkomt met geloofsgenoten moedig hen aan om ook deel te nemen aan 30 Dagen 
Gebed en bid samen voor moslims.

Waarvoor kan je bidden? 

•	 Bid voor de leiders van landen met een moslimmeerderheid, dat ze vrede en vrijheid na streven.

•	 Bid voor moslimgroepen, stammen en gemeenschappen in verschillende regio’s. Dat ze 
toegang krijgen tot het Goede Nieuws en reageren op de boodschap van Christus.

•	 Bid voor gezinnen en individuen om de zegeningen van God te leren kennen, gered te 
worden en tot kennis van de waarheid te komen.

“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, 
voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen 
en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid 
en waardigheid. Dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder, die wil 
dat alle mensen worden gered en de waarheid leren kennen.”
1 Timoteüs 2:1-4



Deze gids is tot stand gekomen 
met dank aan:

www.frontiers.nl/30dagen 

Deze gids wordt verspreid door Frontiers 
Slechts een klein deel van de ruim 1,7 miljard moslims heeft de kans om een volgeling van 
Jezus te ontmoeten die hem of haar het Goede Nieuws brengt. Frontiers werkt samen met 
kerken, pioniers en teams om groepen van volgelingen van Jezus te zien ontstaan in de 
meest onbereikte delen van de moslimwereld. Wil je meer weten over dit werk? Of dit werk 
in gebed of financieel ondersteunen? Neem contact met ons op via www.frontiers.nl.
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