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Voorwoord

Het is druk in het park voor de wereldberoemde Hagia Sophia in Istan-
bul, ooit ’s werelds grootste kerk, nu een moskee. De zon is al onder, 
en mensen breken hun vasten met een picknick. Dit is niet zomaar een 
avond tijdens de ramadan, maar Laylat al-Qadr: de Waardevolle Nacht. 
Men gelooft dat deze nacht beter is dan duizend maanden, want enge-
len en Gods Geest dalen neer en gebeden zijn krachtiger.

Na wat gesprekken en het uitdelen van Bijbels, voelen missiewerkers 
Elaine* en Maria* dat er nog één gesprek is dat ze moeten voeren. 
Dan valt hun oog op twee tienermeiden op een bankje. “Ze zoeken de 
ware God”, hoort Elaine in gedachten. “Wanneer ze bidden, verlangen 
ze ernaar Hem te kennen zoals Hij echt is.” 

“Ja!” roept een van de meiden uit, nadat Elaine heeft gedeeld wat God 
haar bekendmaakte. “We willen heel dicht bij God zijn!” Haar vriendin 
is wat terughoudender, maar dan deelt Maria een indruk met haar, dat 
God haar als een parel tot iets kostbaars vormt. Haar aarzeling maakt 
plaats voor verbazing. “Nu weet ik dat wat je zegt waar is. Ik heet Parel.” 

Terwijl Elaine en Marie getuigenissen en meer van het Goede Nieuws 
delen, hangen de meiden aan hun lippen. “Ik wil iets vragen”, zegt 
Parel uiteindelijk. “Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar de 
Bijbel. Heb je er toevallig één…?”

In deze gids lees je meer verhalen over hoe we mee mogen werken 
aan Gods missie, onder andere door gebed. Laten we de komende 
30 dagen bidden voor een daadwerkelijk open hemel voor miljoenen 
moslims die oprecht zoeken naar waarheid, juist tijdens de ramadan. 

Operatie Mobilisatie
* namen gefingeerd

Opties om mee te doen:
•	 (Live) gebedsdag op zaterdag 21 februari in Zwolle

•	PDF

•	Gebedspunten via WhatsApp (verkorte versie van de gids)

•	Gebedspunten op onze sociale media

•	Online gebedssamenkomsten

•	De gids als leesplan op YouVersion

Verdiepend filmpje
In de gids, via WhatsApp en sociale media is (bijna) elke dag een 
verdiepend filmpje (NL-ondertiteld) over de moslimwereld te zien.

Meld je aan voor de online gebedssamenkomsten 
en/of voor de (live) gebedsdag:

frontiers.nl/samen-bidden/ frontiers.nl/30dagen/gebedsdag/
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Waar brengen 
onze gebeden 
ons naartoe?

Dit jaar wilden verschillende 
christelijke leiders met een 
moslimachtergrond hun 
dankbaarheid uitspreken 
voor jouw gebeden. 
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Scan de QR-code voor hun 
getuigenissen: frontiers.nl/
30dagen/getuigenissen/

Lees hier meer 
over het thema 
van 30 Dagen 
Gebed 2025: 
frontiers.nl/nb/
30dagen-thema/

1    Jordanië
2    Syrië
3    Griekenland
4    Jemen
5    Nederland
6    Tunesië
7    Afghanistan/Iran
8    Guinee
9    India
10  Indonesië
11  Turkije
12  Nederland
13  Sudan
14  Iran
15  China

16  Indonesië
17  Somalië
18  Bangladesh
19  Oezbekistan
20  Singapore
21  Bulgarije
22  Tadzjikistan
23  Ghana
24  Pakistan
25  Egypte
26  Gaza
27	 -
28  Mali
29  Karakalpakstan
30  Saudi-Arabië
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Dag 1 • 18 februari 

Gebedspunten
Vraag God om een 
geestelijke honger en 
een verlangen 
naar de waarheid 
in Jordaniërs op 
te wekken.

Bid dat Jordaniërs de leegte van 
het materialisme ervaren en op 
zoek gaan naar de waarheid.

Bid voor bescherming voor Roa en 
andere gelovigen wanneer zij over 
Jezus vertellen.

Jezus leren kennen door de koran - 
Jordanië
Roa was er als lerares van overtuigd dat ze 
alles wist over christenen: ze aanbidden drie 
goden, hun boek is veranderd en ze leiden 
een immoreel leven. Op een dag voelde ze 
tijdens het autorijden de aandrang om de 
Injil, het Nieuwe Testament, te lezen. Roa 
vroeg een medestudente om een exemplaar 
en toen zij begon te lezen was ze onder de 
indruk van Jezus. Ze zocht Hem in de koran 
en herkende Hem daar als God: “Jezus wordt 
beschreven als het Woord van God en Hij 
schept dingen. Alleen God kan dat!” 

Na ongeveer een jaar studie bad Roa voor het 
eerst tot Jezus: “Ik voelde een ongelooflijke 
vrede en vreugde, ik voelde me een nieuw 
mens.” Ze wilde familie en vrienden laten zien 
wat ze in de koran had ontdekt. Zij vatten het 
op als kritiek op de islam en wilden ervoor 
zorgen dat niemand achter Roa’s gedachten 

kwam. Ze waren ervan overtuigd dat ze nu een 
immoreel leven zou gaan leiden. Toch houdt 
Roa van hen en deelt ze haar geloof met 
liefde en respect. Ze vecht tegen het beeld 
van ‘immorele’ christenen en draagt daarom 
de hijab. Roa benadrukt dat ze God niet kwijt 
is, maar Jezus heeft gevonden. Ze heeft hart 
voor haar volk, de Jordaniërs, en gebruikt ver-
schillende manieren om hen kennis te laten 
maken met Jezus.

“Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie 
Mij tenminste met hart en ziel zoeken.”  - Jeremia 29:13

Vanavond om 19.30 uur starten 
we 30 Dagen Gebed in een 
online gebedssamenkomst. 
Geef je op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/
samen-bidden/

Filmpje bid 
voor moslims 
in Jordanië: 
prayercast.com/prayer-topic/jordan/
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Dag 2 • 19 februari

Gebedspunten
Bid dat er audiobijbels beschikbaar 
komen in verschillende dialecten.

Bid dat de infrastructuur van Afrin 
wordt hersteld; veel gelovigen 
willen graag terugkeren en zien 
dat er kerken worden gesticht in 
de 366 dorpen van Afrin.

Bid dat lokale gelovigen groeien 
in hun geloof, zodat zij de grote 
groepen mensen die tot geloof 
komen kunnen begeleiden. 

Getuigen via sociale media - 
De Afrini Koerden
Net als veel andere Koerden vluchtte Paul 
voor de oorlog naar een naburig land. Hij 
was trots en een gebroken man. Vrouwen 
in zijn familie kwamen tot geloof in Christus 
maar zijn hart bleef verhard. Op een nacht 
kreeg hij in een visioen te maken met de 
ontzagwekkende kracht en liefde van Christus. 
Vroeger droeg Paul messen, maar nu neemt 
hij overal waar hij gaat audiobijbels mee. 

Paul beheert populaire sociale media-
accounts in het Afrini-Koerdisch, waar hij 
verhalen en video’s plaatst over het Goede 
Nieuws. Zijn familie heeft een huiskerk en 
probeert andere gelovigen in de buurt, 
zoals Raban, aan te moedigen.

Barzan vond Pauls Facebookpagina en 
stuurde hem een bericht. “Ik ben ontgoo-
cheld over de islam en heb vragen over de 
Bijbel. Ken je christenen die mij kunnen 
bezoeken?” Paul reageerde enthousiast: 

“Waar woon je?” Van alle plaatsen ter wereld 
waar Afrini-Koerden wonen, woonde Barzan 
een paar straten verwijderd van Raban! 
Paul nam Raban mee en nog diezelfde dag 
leidde Raban Barzan tot het geloof. Drie jaar 
later zijn er meerdere gezinnen uit de buurt 
van Raban en Barzan die Christus zijn gaan 
volgen en hebben ze hun eigen huiskerk. Ze 
delen hun geloof via de telefoon met fami-
lieleden in Europa en in hun thuisland, waar 
tientallen mensen er 
naar verlangen om 
discipel te worden.

“Vroeger droeg hij messen, maar nu draagt Paul audiobijbels bij zich.” 

Filmpje bid voor 
moslims in het 
Midden-Oosten: 
prayercast.com/
prayer-topic/middle-east/



5

Dag 3 • 20 februari 

Gebedspunten
Bid dat christenen in Nederland 
Marokkaanse collega’s en buurtbe-
woners laten zien dat ze van grote 
waarde zijn voor God en vrijmoedig 
het Goede Nieuws met hen delen.

Bid dat God het kleine getal 
van Marokkaanse christen in 
Nederland en Marokko genade 
geeft in de ogen van anderen en 
dat ze kansen krijgen en gebruiken 
om het Goede Nieuws te delen met 
hun familie en vrienden.

Dank God voor de complete 
vertaling van de Bijbel in het 
Tarifit die onlangs gedrukt werd 
en bid dat het Woord verspreid en 
gelezen wordt.

Gebed voor Riffijnen 
hier en in eigen land
Vlakbij Europa ligt een land waar de kerk 
nog steeds maar heel erg klein is. Vakan-
tiegangers uit Nederland zijn zich vaak 
niet bewust hoe moeilijk christenen het 
in Marokko hebben. Evangelisatie en 
overgang naar het christelijk geloof zijn 
niet toegestaan. De half miljoen Marokka-
nen in Nederland komen voor 80% uit het 
Rifgebergte in het noorden en velen gaan 
regelmatig op bezoek bij hun familie. 

In Nederland zijn er slechts ruim honderd 
gelovigen van Marokkaanse achtergrond 
bekend. Iedere maand komen ze bij elkaar 
voor een christelijke viering. Hun aantal 
groeit. Steeds weer opnieuw ontdekken 
ze nieuwe gelovigen die ieder op hun 
eigen manier tot geloof kwamen. Kahdiya 
hoorde het Goede Nieuws al heel jong op 
een christelijke kinderclub in haar stad. 
Pas jaren later kwam ze tot geloof en nog 
weer later ontdekte ze dat ze niet de enige 
Marokkaanse christen was.

De Riffijnen hebben geen Arabische maar een 
Imazighen achtergrond. Hun taal is het Tarifit. 
Al heel lang wordt de bevolking achterge-
steld door de regering in Rabat. Veel Riffijnen 
hebben het wantrouwen naar de overheid en 
het ongeloof dat ze een kans krijgen om iets 
van hun leven te maken, meegenomen naar 
Nederland. Het lage zelfbeeld leidt regelma-
tig bij mannen tot probleemgedrag.

Een bijdrage van Stichting Evangelie 
& Moslims (E&M geeft een lijst met 
gebedspunten uit om gericht voor moslims 
in Nederland te bidden.)

Filmpje bid 
voor moslims in 
Marokko: 
prayercast.com/prayer-topic/morocco/
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Dag 4 • 21 februari

Gebedspunten
Bid dat God ingrijpt in de 
verschrikkelijke humanitaire crisis 
waarin Jemen is terechtgekomen.

Vraag om bescherming voor de 
kleine Jemenitische kerk.

Bid dat Gods Woord de 
Jemenitische vrouwen bereikt die 
zo weinig toegang hebben tot het 
Goede Nieuws.

Een geloofsgemeenschap onder 
Jemenitische vrouwen
In Jemen leidde Samira een leven dat werd 
bepaald door gehoorzaamheid aan het 
geloof en aan haar man. Toen haar man weg 
was om te vechten in de burgeroorlog in 
Jemen, voelde ze in plaats van angst, hoop. 
Als haar kinderen sliepen, keerde ze steeds 
terug naar de websites die ze had gevonden 
en die troostende woorden in haar eigen 
taal bevatten. Ze ontdekte dat die woorden 
uit de Bijbel kwamen. “Komt allen tot Mij, 
die vermoeid en belast zijn.”

Samira’s overtuiging groeide dat Jezus 
inderdaad de Weg, de Waarheid en het 
Leven is. Ze zegt: “Wat Jezus Christus deed, 
kan niemand anders doen. Hij wekte doden 
op, genas zieken en vergaf zondaars. Hij is 
God, geopenbaard in het vlees. Daarom volg 
ik Hem, want er is geen redding buiten Jezus 
Christus. Aan Hem zij alle eer!”

Haar telefoon werd een plek van 
gemeenschap toen ze hoorde dat anderen 
in haar stad Jezus ook volgden. In het 
begin waren het berichten met gedeelde 
Bijbelteksten en gebeden. Daarna vonden 
de gelovigen een manier om elkaar te 
ontmoeten. Nooit op dezelfde plaats of op 
dezelfde dag. Samira maakt zich zorgen. Ze 
weet dat haar schoonfamilie achterdochtig 
is. Als ze haar volgen, verandert ze van 
richting en gaat ze naar het huis van haar 
ouders, waar ze met 
haar broer praat.

Filmpje bid voor 
de Jeminitische 
vrouwen: 
prayercast.com/prayer-topic/yemen/

“Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, 
overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende (...)” - Psalm 91:1



Dag 5 • 22 februari

Gebedspunten
Dat onze harten verwelkomend 
mogen zijn en onze huizen open 
voor de ander.

Dat we openstaan voor wat God ons 
wil leren en wat we mogen delen 
met de mensen die we ontmoeten.

Bid voor de Amazigh in ons land— 
dat deze minst bereikte groep in 
Nederland Jezus mag leren kennen.

Gastvrijheid die levens redt 
De Bijbel roept ons op gastvrijheid na te 
streven. Veel nieuwkomers in ons land 
voelen zich niet erg welkom. Hoe kunnen 
we het verschil maken?

We kunnen enorm veel leren van de niet-
westerse migranten in ons land, bijvoorbeeld 
onze buren met Marokkaanse wortels. Een 
groot deel van hen behoort tot het Amazigh-
volk, in Nederland vaak “Berbers” genoemd. 
“Berber” komt van het woord barbaar, maar 
zij noemen zichzelf Amazigh — vrije mensen.

Voor de Amazigh is gastvrijheid een heilige 
plicht. In het Rifgebergte wordt een gast 
gezien als een zegen of test van God. Een 
bekend Amazigh gezegde luidt: “De gast is 
koning voor drie dagen.” 

Op een dag vroeg een vreemdeling om wat 
water voor de reis. De gastvrouw nodigde 
hem uit te blijven eten, slapen en rusten. Toen 
hij drie dagen later vertrok, gaf ze hem brood 
en vijgen mee. Er zijn verhalen bekend van 

Amazigh gastvrijheid die levens heeft gered 
in de oorlog. Tijdens oorlogen boden de 
Amazigh onderdak aan vluchtelingen — Joods, 
Arabisch of westers — zonder onderscheid.

Voor één van de Amazigh christenen 
die ik ken in Rotterdam was gastvrijheid 
doorslaggevend om christen te worden. Laten 
we als volgelingen van Jezus gastvrijheid 
zichtbaar maken in onze steden. Door ruimte 
te maken aan tafel, in ons huis en in ons hart. 
Gastvrijheid kan levens redden!

Een bijdrage van WEC Reaching Rotterdam

“Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo 
hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.” - Hebreeën 13:2

7

Filmpje bid 
voor moslims in 
Noord-Afrika: 
prayercast.com/
prayer-topic/north-africa/
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Gebedspunten
Bid voor meer gezinnen die 
ervoor kiezen om samen Christus 
te volgen en voor kerken die bij 
hen thuis samenkomen.

Bid dat de intimiteit van 
Tunesische gelovigen met Jezus 
diep zal groeien en hen zal 
ondersteunen in vervolging. 

Bid voor elke gelovige in Tunesië 
om de vreugde te ervaren van het 
delen van hun getuigenis en het 
Goede Nieuws met anderen.

Een christelijk getuigenis in Tunesië 
Zo’n 1800 jaar geleden werden twee jonge 
vrouwen in het huidige Tunesië voor de 
wilde dieren gegooid vanwege hun geloof 
in Christus. Perpetua en Felicitas waren 
moedige vrouwen die van hun christelijk 
geloof getuigden. Hun martelaarschap liet 
Tertullianus schrijven: “Het bloed van de 
martelaren is het zaad van de kerk”. Er was 
geen zichtbaar christelijk getuigenis na de 
komst van de islamitische indringers in de 
7e eeuw. Toch vinden we het zaad ervan nog 
steeds in onze broeders en zusters in Tunesië. 

Imen droomde als kind dat een meisje bij 
haar een ketting met een kruis omdeed. 
Later vond ze, een exemplaar van de Injil 
(Nieuwe Testament) in haar ouderlijk huis, 
maar die verdween.

Ze ging door met haar normale leven, 
slaagde op school, begon met werken en 
trouwde een goede man. Na de dood van 
een dierbaar familielid besefte ze dat ze 

ontevreden was met haar religie. Ze wist 
dat de droom en het boek haar naar Jezus 
wezen. Ze deed onderzoek en ging Hem 
volgen. Met de woorden van Perpetua zei ze 
tegen haar man: “Je kunt van me scheiden 
als je wilt, maar ik ben een christen.” Haar 
man zag hoe zij haar geloof in praktijk 
bracht. Door de verandering in haar leven 
en de woorden die ze deelde, stelde ook 
hij zijn vertrouwen op Christus. Nu delen ze 
over Hem met 
hun families. 

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, 
net als de heiligen, en huisgenoten van God.” - Efeze 2:19

Dag 6 • 23 Februari

Vanavond 
om 19.30 
uur (en elke 
maandagavond) kan je mee bidden in 
onze online gebedssamenkomst. Geef 
je op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/samen-bidden/

Filmpje bid voor moslims 
in Tunesië: prayercast.com/
prayer-topic/tunisia/
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Gebedspunten
Bid dat de Hazara’s toegang 
krijgen tot de Bijbel in hun 
eigen taal, het Hazaragi.

Bid dat christelijke media in het 
Hazaragi zowel in Iran als Afghani-
stan zullen doordringen.

Bid dat gelovigen zoals Qasim het 
Goede Nieuws delen met familie 
en vrienden.

De Hazara van West-Azië
De Hazara, ooit de grootste bevolkings-
groep in Afghanistan, maar nu een 
vervolgde minderheid.

Qasim was de oudste zoon in een streng 
islamitisch Hazara-gezin. Toen hij 14 werd, 
zei zijn familie dat het tijd was om alle 
islamitische regels te volgen en Qasim deed 
dat met trots. Maar toen hij 17 was, besefte 
hij dat hij geen relatie met God had en dat 
hij geen bevredigende antwoorden op zijn 
vragen kon vinden. 

Qasim vluchtte naar Europa. Hij was daar erg 
eenzaam. Een nieuwe vriend nodigde hem 
uit om naar de ‘kerktent’ te gaan. Ze vroegen 
daar of ze voor hem mochten bidden en 
zeiden: “Qasim, je bent niet alleen.” Qasim 
voelde een troostende nabijheid. 

Qasim was geschokt toen hij alle 
antwoorden in de Bijbel vond op de 
vragen waarmee hij in zijn jeugd de 

moslimreligieuze leiders had lastiggevallen. 
Hij omarmde vreugdevol het geschenk van 
nieuw leven in Christus.

Na een jaar voelde Qasim een zware last 
omdat zijn familie geen toegang had tot het 
Goede Nieuws. Zijn vader had hem verstoten 
toen hij hem vertelde dat hij christen was 
geworden. Maar hij onderhield een goede 
relatie met zijn moeder, broers en zussen. 
Qasim reisde naar huis om hun het verhaal 
van Jezus te vertellen. Elke woensdag 
stuurt hij een hoofdstuk uit de Bijbel in 
een groepschat 
en bestuderen ze 
samen de Bijbel.

Dag 7 • 24 februari

“Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, men 
zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen 
zullen Mij kennen, van klein tot groot.” - Hebreeën 8:11

Filmpje bid voor 
de Hazara’s: 
prayercast.com/
prayer-topic/afghanistan/
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Gebedspunten
Bid voor Moussa en andere 
Fulani-gelovigen die openlijk 
hun geloof delen. Vraag God om 
voor hen te zorgen en hen te 
beschermen. 

Bid voor de Fulani-gelovigen in 
Guinee die vanwege hun geloof 
in Jezus worden vervolgd en 
gediscrimineerd.

Bid dat meer Fulani het eeuwige 
leven door Jezus leren kennen.

De Peul van Guinee
De Peul, ook wel Fulani of Fulbe genoemd, 
zijn een overwegend islamitisch volk dat 
verspreid leeft over grote delen van West-
Afrika. Van het Tsjaadmeer in het oosten 
tot de Atlantische Oceaan in het westen. 
Alleen in Guinee vormen zij de grootste 
bevolkingsgroep.

Moussa is een Peul en volgt Jezus al meer 
dan 25 jaar, waarmee hij een van de eerste 
Fulani in Guinee is die de islam heeft 
verlaten. Er zijn ongeveer 300 christenen 
onder de vijf miljoen Fulani die in Guinee 
wonen. Zijn vrouw verliet Moussa maar hij 
bleef standvastig. 

Tegenwoordig heeft Moussa een klein 
café waar hij de gelegenheid aangrijpt 
om diepgaande gesprekken met zijn 
klanten te voeren. Terwijl hij hen een glas 
verfrissende bissap aanbiedt, een drankje 
gemaakt van hibiscusbloemen, leest hij 
samen met hen de koran. Hierbij benadrukt 

hij de verheven positie van Jezus, in hun 
eigen heilige geschriften. Op deze manier 
hebben verschillende mensen, waaronder 
een imam, besloten om het eeuwige leven 
dat Jezus biedt, te aanvaarden. Twee keer 
per week leidt Moussa Bijbelstudies voor 
deze gelovigen met een moslimachtergrond. 
In navolging van Jezus die uitleg gaf aan 
de twee Emmaüsgangers, legt hij alles uit 
wat de islam en haar profeten over Jezus 
hebben gezegd. Sommige van deze nieuwe 
gelovigen komen naar de Fulani-kerk, 
terwijl anderen hun geloof liever een tijdje 
geheimhouden.

Dag 8 • 25 februari

“Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij onderweg 
met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?” - Lucas 24: 32

Filmpje bid 
voor moslims
in guinee: 
prayercast.com/prayer-topic/guinea/



Gebedspunten
Vraag God om Indiase moslims te 
beschermen tegen etnisch geweld 
en hen te behoeden voor gevaar.

Bid dat christenen moedig zijn 
in het delen van Jezus met hun 
moslimvrienden en -buren.

Bid dat gemeenschappen van 
gelovigen met een moslimachter-
grond de schoonheid van Christus 
zullen weerspiegelen.

De moslims van Uttar Pradesh
De meerderheid van de indiase bevolking 
is hindoe. Verspreid over alle Indiase 
deelstaten wonen er 200 miljoen moslims. 
Net zo verspreid als hun heerlijke keuken die 
bekend is in het grootste deel van de wereld. 

Uttar Pradesh is de Indiase staat met de 
grootste moslimbevolking. Hoewel ze slechts 
19% van de bevolking uitmaken, zijn ze met 
meer dan 38 miljoen mensen. De toename 
van het hindoe nationalisme in de afgelopen 
decennia heeft het leven voor zowel moslims 
als christenen moeilijk gemaakt. 

Rahim was een jonge moslimman die van 
zijn dorp in Uttar Pradesh naar een van de 
steden verhuisde. Hij huurde een kamer 
en kwam tot de ontdekking dat er in dat 
gebouw ook een ‘ongelovige’ woonde, 
een andere moslim die christen was 
geworden. Rahim haatte hem vanwege zijn 
afvalligheid, maar was ook geïntrigeerd. 
Nieuwsgierig naar hoe christenen baden, 
legde hij zijn oor tegen de muur en 

luisterde om te horen wat ze aan het doen 
waren. Hij was geschokt toen hij hoorde dat 
ze tot God baden om hem te zegenen!

Rahim besloot de deur naar vriendschap 
met zijn buren te openen en zij op hun 
beurt openden de deur naar het eeuwige 
leven voor hem. Rahim ging van Jezus 
houden en gaf zijn leven aan Hem. 
Uiteindelijk werd hij predikant en zijn eigen 
getuigenis heeft vrucht gedragen in het 
leven van talloze moslims.

“Ik héb U horen spreken, en nu heb ik gezien wie U bent.” - Job 42:5

Dag 9 • 26 februari 
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Filmpje bid voor 
de Shaikh in 
Zuid-Azië: 
prayercast.com/prayer-topic/shaikh/
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Gebedspunten
Bid dat de meer dan 30 miljoen 
Sundanese mensen een openbaring 
van Christus zien.

Bid dat het getuigenis van 
gelovigen zoals Ibu Asih vrucht 
draagt onder hun volk.

Bid dat gemeenschappen 
van Sunda-gelovigen zich 
vermenigvuldigen en bloeien. 

De Sundanezen van Indonesië
Op een dag hadden medewerkers van 
een christelijk bedrijf het over geestelijke 
krachten. Toen Ibu Asih over haar dromen 
vertelde, werd ze aangemoedigd om met de 
manager te praten. Zo werd ze in contact 
gebracht met christenen die samen met 
haar de Bijbel bestudeerden. Op een dag, 
toen ze op haar motor naar huis reed, werd 
ze zo sterk geraakt door de liefde van God 
dat ze bij thuiskomst onbedaarlijk huilde. 
Ze  omhelsde haar familie en riep: “De 
liefde van God! Ik hou van jullie!”

Ibu Asih’s diepe ervaring met Jezus 
leidde ertoe dat zowel haar man als haar 
moeder Christus aanvaardden. Maar haar 
man begon te twijfelen en dreigde met 
echtscheiding als ze de Bijbel zou blijven 
lezen. Zij en haar moeder werden uit het 
gezin gezet. Vervolgens keerde het dorp 
zich tegen hen en stuurde hen weg uit 

hun huis. Er volgden jaren van afwijzing, 
waarin ze vreesden voor hun leven. Maar 
God beschermde en voorzag altijd in hun 
behoeften. Ibu Asih’s man bekeerde zich 
uiteindelijk en keerde terug naar de Heer.

Ibu Asih blijft de liefde van God met zich 
meedragen en zegt: “Elke dag voel ik me 
door Jezus geleid en bij de hand genomen.” 
Ze heeft tientallen mensen tot Christus zien 
komen en haar man heeft het verlangen om 
jonge mannen naar Jezus te leiden.

“Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. 
God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.”  
1 Johannes 4:16

Dag 10 • 27 februari

Filmpje bid 
voor de Sunda 
in Indonesië: 
prayercast.com/prayer-topic/sunda/
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Gebedspunten
Vraag God om lokale gelovigen 
op te wekken en te zalven om de 
bediening van Dr. K. en Ismail over 
te nemen.

Bid voor de tienduizenden Zaza 
die naar Europa zijn geëmigreerd, 
dat ze door lokale christenen 
geliefd en uitgenodigd worden om 
tot geloof te komen.

Bid dat het bijbelvertaalwerk 
in het Zazaki zal voortduren en 
dat de voltooide delen op grote 
schaal worden verspreid, zowel 
elektronisch als in gedrukte vorm.

De Zaza van Turkije
Het was de droom van Dr. K. om zijn 
medische opleiding te gebruiken om zijn 
mede-Zaza tot Christus te brengen. Hij 
combineerde lichamelijke genezing met een 
verlangen naar geestelijke genezing. Reizend 
door het oude thuisland van de Zaza in 
het oosten van Turkije, runde hij medische 
klinieken en deelde hij het Goede Nieuws. Of 
het nu ging om boeren met voetschimmel 
of tantes met tandvleesaandoeningen, Dr. K. 
stond voor hen klaar, maar alles stopte toen 
hij stierf aan leukemie. 

God riep Ismail, een man vol medeleven en 
liefde. Hij was geen Zaza, maar net als Dr. 
K. had hij een passie om hen te bereiken. 
Net als Dr. K. werd zijn bediening verkort 
toen hij vorig jaar stierf aan darmkanker. 
De Turkse kerk deelde hun verdriet via 
een instagram-bericht dat zei: “Een leven 
gewijd aan Jezus Christus, een leven 
besteed aan het verkondigen van het 

Goede Nieuws van verlossing van stad tot 
stad, van dorp tot dorp. Zijn levensverhaal 
heeft een getuigenis achtergelaten dat 
ons allemaal tot voorbeeld strekt, zowel 
wat betreft zijn vastberadenheid als zijn 
liefde voor Jezus Christus. Het heeft ons 
aangemoedigd om getuigen te zijn die de 
genadige liefde van Christus weerspiegelen.”

Wie wordt de volgende apostel voor de Zaza?

“Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven 
we in afwachting daarvan volharden.” - Romeinen 8:25

Dag 11 • 28 februari

Filmpje bid voor 
de Sunni Zaza’s: 
prayercast.com/
prayer-topic/sunni-zaza/



Iraniërs in Griekenland
Layla uit Iran trouwde, kreeg een dochter 
en verhuisde naar Irak, maar daar stierf 
haar man. Ze verloor haar baan en al 
haar bezittingen en kreeg meerdere 
hartaanvallen. Ze riep uit: “God, help me! 
Mijn dochter is helemaal alleen.” Ze werd 
naar een ziekenhuis gebracht, waar ze door 
een vriendelijke christelijke chirurg aan 
haar hart werd geopereerd. De operatie 
was niet alleen succesvol, maar de dokter 
zei ook: “God geneest je hart. God werkt 
met dit hart.” Layla vertelde: “Er kwam een 
buitengewone warmte over me heen en ik 
voelde me alsof ik opnieuw geboren werd. 
Ik geloofde en sloot een verbond met God 
om Hem te dienen zolang ik adem.”

Layla en haar dochter reisden naar 
Griekenland langs de vluchtelingenroute, 
waar God haar duidelijk zei: “Layla, ik 
heb werk voor je, en je moet op zoek 
gaan naar degenen die de weg kwijt zijn, 
de thuislozen.” God gebruikte haar eerst 
om Al Massira te vertalen. Een op een 
film gebaseerde cursus die zoekenden 
meeneemt op een reis langs de profeten 

van het Oude Testament en uitmondt in een 
uitnodiging om Jezus de Messias te volgen.

Layla werkt nu in een vluchtelingen-
centrum. Ze reikt hen Gods liefde en gebed 
aan. Daarnaast nodigt ze hen vaak bij haar 
thuis uit, waar ze voor hen kookt en hen 
door de Al Massira-cursus leidt. Velen van 
hen vinden een nieuw thuis in Jezus.
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Dag 12 • 1 maart

Gebedspunten
Bid dat vluchtelingen die met 
ontberingen en wanhoop te 
maken hebben, Jezus de Messias 
ontmoeten.

Bid dat er meer Farsi-sprekende 
Al Massira-groepen worden 
gevormd in Griekenland.

Vraag God om kerken toe te 
rusten om nieuwe gelovigen 
met een moslimachtergrond te 
omarmen en hen te helpen zich 
te wortelen in het Woord.

Door samen 
de Al Massira 
cursus te volgen 
ga je met je 
moslimvrienden of -buren op reis 
naar een ontmoeting met de Messias: 
https://almassira.org/?lang=nl/



Gebedspunten
Prijs God dat de stammen 
van de Blauwe Nijl steeds 
meer openstaan om over 
Jezus te horen.

Bid dat Gods koninkrijk in elk van 
deze stammen gevestigd wordt 
door meer werkers zoals Paulina.

Roep tot God om Zijn 
voorzienigheid en een goede 
oogst in het licht van de 
wijdverspreide hongersnood 
onder de vluchtelingen.

Gods Woord delen - 
Blauwe Nijl, Sudan
Paulina kwam tot geloof toen ze 18 was. 
Vanaf dat moment deelde ze wat God in 
haar leven deed. 

Paulina verhuisde later naar de geboor-
teplaats van haar stam, net over de grens 
in Zuid-Sudan. In 2011 werd dit gebied de 
thuisbasis van 130.000 vluchtelingen uit de 
stammen van de Blauwe Nijl. Duizenden 
vluchtelingen kwamen daar vanuit andere 
delen van Sudan, omdat een burgeroorlog 
het land verscheurde. 

God zei in een droom tegen Paulina: “Tenzij 
je deze plaats doordrenkt met het Woord 
van God, zal er nooit iets veranderen!” Ze 
begon vrouwen uit verschillende kerken 
bijeen te brengen om te bidden en te evan-
geliseren en ze bad vaak voor patiënten in 

het plaatselijke ziekenhuis. Paulina had niet 
de middelen om naar de vluchtelingenkam-
pen te gaan. Dus bad ze hiervoor.

Paulina leerde mensen kennen die haar 
helpen om naar de kampen te reizen en 
contact te leggen met onbereikte stammen. 
Zij voorzien haar van audio-middelen 
die zij kan delen met mensen die graag 
meer willen weten. Bijna elke dag bezoekt 
zij vrouwen, bidt zij voor hun noden en 
vertelt zij hen over Jezus. Ze is blij als 
zij ziet hoe God aan het werk is om deze 
gemeenschappen te veranderen.

“Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: 
het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat 
de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.” - Hebreeën 4:12

Dag 13 • 2 maart
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Vanavond om 19.30 uur (en 
elke maandagavond) kan je 
mee bidden in onze online 
gebedssamenkomst. Geef je 
op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/
samen-bidden/
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De Gilaks van Iran
De Gilaks zijn een bevolkingsgroep van 
bijna 5 miljoen mensen van wie het 
thuisland Gilan is, aan de kust van de 
Kaspische Zee. Ze beschouwen zichzelf als 
Iraniërs en spreken Farsi. Daarnaast hebben 
ze hun eigen cultuur en taal: Gilaki.

Varesh is een Gilak, een getalenteerd 
muzikant. Hij was verslaafd aan drugs, maar 
kwam in aanraking met de liefde van Jezus. 
Op wonderbaarlijke wijze werd hij van zijn 
verslaving bevrijd en hij begon zijn talenten 
te gebruiken om God te loven. Maar hij kon 
niet zingen vanwege een spraakgebrek. 

In de jaren tachtig zag Varesh hoe een 
beroemde zanger liedjes gebruikte om jonge 
mannen aan te sporen naar het front te gaan. 
Daarom bad hij dat God zangers zou opwek-
ken die mensen naar Zijn liefdevolle armen 
zou leiden. Niet lang daarna vertelde zijn 
voorganger hem dat Varesh zelf een van die 
zangers zou worden! Terwijl hij bad en gebed 
ontving van anderen, begon hij te zingen en 
op dat moment begonnen zijn mond en tong 
langzaam te veranderen. God genas hem!

Hij schreef liederen en begon anderen te 
begeleiden op hun geloofsreis. Daarvoor 
werd hij gearresteerd en gevangengezet 
en na zijn vrijlating moesten hij en zijn 
gezin Iran verlaten. Met de aanmoediging 
en steun van andere gelovigen publiceert 
Varesh nu voor het eerst zijn Gilaki-
lofzangen en leidt hij de eredienst in de 
allereerste online Gilaki-kerk! 

Een van zijn liederen over vergeving, 
gepubliceerd als een ontroerende video 
gemaakt door zijn dochter, helpt andere 
Gilaks om degenen die hen pijn hebben 
gedaan te vergeven.

Dag 14 • 3 maart

Gebedspunten
Vraag God dat veel Gilaks tot geloof 
in Jezus komen door de lofzangen 
van Varesh.

Bid dat gelovigen de Heer door de 
liederen zullen horen spreken en  
Hem zullen gehoorzamen.

Bid voor een veilig land waar 
Varesh en zijn gezin voor lange tijd 
asiel mogen vinden en voor vrede 
terwijl zij wachten.

Filmpje bid voor 
moslims in Iran: 
prayercast.com/prayer-topic/tehran/
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Geraakt door de leer van Jezus - 
Oeigoeren  
Soliha groeit op in een traditioneel 
moslimgezin in Centraal-Azië, maar voelt 
zich dichtbij God. Ze spreekt met Hem 
en heeft het gevoel dat ze Hem kent. 
Als de Sovjet-Unie uiteenvalt en haar 
land onafhankelijk wordt, organiseren 
moslimzendelingen lessen voor meisjes 
om de koran en hadith te leren. Soliha is 
enthousiast, maar begint te twijfelen of de 
God die zij denkt te kennen wel dezelfde is 
als degene over wie zij in de lessen leert. 

Haar familie krijgt christelijke vrienden. 
Iedereen weet toch dat christenen 
immoreel zijn! Toch raakt ze gefascineerd 
door de manier waarop dit gezin God volgt. 
Ze hebben altijd en overal toegang tot God, 
of hun lichaam nu rein is of niet. Jezus’ leer 
over zegenen in plaats van vervloeken en je 

vijanden liefhebben klinkt meer als de God 
die ze altijd heeft gekend. Soliha omarmt 
het nieuwe leven uiteindelijk. 

Korte tijd wordt ze gevangengehouden 
waardoor ze ontdekt dat het niet makkelijk 
is om haar geloof te delen. Maar dit bereidt 
haar voor op het moment dat God de 
Oeigoeren op haar hart legt en ze besluit 
naar Noordwest-China te verhuizen.

Omdat ze uit een vergelijkbare cultuur 
komt, kan Soliha bij een gezin op bezoek 
gaan en even later samen met de vrouw 
des huizes, lagman: een traditioneel 
noedelgerecht, bereiden. Op andere 
momenten eet ze in een café en deelt 
ze haar geloof met de kok en het 
keukenpersoneel.

Dag 15 • 4 maart

“Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, 
net als de heiligen, en huisgenoten van God.” - Efeze 2:19

Gebedspunten
Vraag God om de 
Oeigoeren te verlossen 
van het lijden dat ze in veel 
verschillende landen ondergaan.

Bid dat gelovigen zoals Soliha 
in liefde contact zoeken met 
Oeigoeren over de hele wereld. 

Bid voor een brede verspreiding 
van Oeigoerse Bijbels en ander 
christelijk materiaal.

Filmpje bid voor de 
Oeigoeren in China: 
prayercast.com/
prayer-topic/uyghur/
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Gebedspunten
Bid dat de Banjar 
nieuwsgierig worden 
door Jezus’ wonderen en liefde.

Bid dat gelovigen moedige 
getuigen zijn voor hun vrienden 
en buren.

Bid voor bloeiende geestelijke 
gemeenschappen en dat 
nieuwe gelovigen groeien in 
geestelijke gaven.

De Banjar van Kalimantan
De Banjar zijn een van de minst bereikte 
bevolkingsgroepen van Indonesië: 5 
miljoen mensen die voornamelijk in 
Zuid-Kalimantan wonen en bekendstaan 
om hun huizen op palen. Ondanks dat 
99,9% van hen moslim is, heeft God 
verbazingwekkende wonderen gedaan 
waardoor velen Christus aannamen. 

Op een dag kreeg een plaatselijke gelovige 
een telefoontje. “Joy, kom alsjeblieft. Er 
staat een vrouw op de rand van de steiger 
op het punt om zelfmoord te plegen. Ze is 
samen met een familielid dat ook je hulp 
nodig heeft.” Voordat ze vertrok, bad Joy 
met haar buitenlandse vrienden. Eén van 
hen kreeg het gevoel dat God wilde dat 
de vrouw wist dat Hij haar naam kende en 
volgens haar heette ze ‘Jewel’.

Joy vond de vrouw op de steiger gebonden 
door angst. Joy zei: “God kent je naam. De 
enige die je kan helpen is Jezus. In Jezus’ 

naam, demon, ga weg!” Deze vrouw werd 
genezen van haar geestesziekte. Alleen 
haar naam was niet Jewel, maar Hope. Hope 
nodigde Joy uit om de stomme tienerzoon 
van haar familielid te bezoeken, die door de 
buren als gek werd beschouwd. Joy vertelde 
over Jezus en bad vervolgens. God genas 
hem. Zijn moeder, Light, was dolgelukkig.

Light vertelde Joy over een ander familielid 
dat zich schaamde omdat ze een prostituee 
was. Niemand kende haar echte naam, zelfs 
haar familieleden niet, omdat iedereen 
haar ‘rauw vlees’ of ‘donutverkoopster’ 
noemde. Ze was geschokt toen Joy haar 
echte naam noemde: ‘Jewel!’ Joy vertelde 
haar het verhaal van Maria Magdalena en 
hoe zij Jezus ging volgen.

“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. 
Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” - 2 Korintiërs 5:17

Dag 16 • 5 maart

Filmpje bid voor moslims 
in Indonesië: 
prayercast.com/
prayer-topic/indonesia/



Gebedspunten
Bid voor Yasins veiligheid en 
levensonderhoud. Voor zijn geloof 
en voor moed om Jezus te laten 
zien in zijn leven.

Bid voor Somalische gelovigen die 
online actief zijn, dat zij het Goede 
Nieuws in waarheid mogen delen.

Prijs God voor de openheid die 
onder het Somalische volk bestaat.

Jezus volgen in Somalië
Somalië is voor 99% soennitisch islamitisch 
en bekering naar het christendom is illegaal. 
Yasin maakte zijn bekering niet openbaar, 
maar hij deelde wel zijn geloof in Jezus 
op TikTok. Dit werd algemeen bekend en 
zijn familie herkende zijn stem. Hij werd 
vervolgens gevangengezet, mocht zijn vrouw 
en kinderen niet meer zien en zijn taxi werd 
in beslag genomen.

In Somalië komt de druk vooral vanuit de 
familie en clan. De familie wilde dat Yasin 
zich opnieuw aan de islam zou wijden, 
Yasin weigerde, waardoor hij door zijn 
vader werd verbannen uit de familie.

Toch blijft Yasin sterk. Hij volgt online 
Bijbelstudies. Dit verbindt hem met Gods 
wereldwijde kerk. Yasin heeft honger naar 
het Woord van God. Hij kan nog steeds 
zijn mond niet houden en blijft getuigen. 
Getuigen in Somalië houdt meestal niet 
in dat je direct evangeliseert, omdat dat 

levens onmiddellijk in gevaar zou brengen. 
Het gaat er vaker om dat je zorgvuldig de 
leer van Jezus deelt, spreekt vanuit liefde en 
vergeving, en hoop uitdrukt. Het gaat erom 
dat je zorgvuldig deelt over een God die je 
kent, ziet en liefhebt.

God is aan het werk in Somalië. Er wordt veel 
gedeeld over het christelijk geloof, vooral 
online, en mensen komen tot geloof. Al deze 
mensen staan voor dezelfde uitdagingen 
als broeder Yasin. Ontdekking betekent 
uitsluiting uit je familie en clan (of erger). 
Je leven is gevuld 
met onzekerheid 
en gevaar.

“Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren 
krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.” - Johannes 16:33
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Dag 17 • 6 maart

Filmpje bid 
voor moslims 
in Somalië: 
prayercast.com/prayer-topic/somalia/
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De kracht van Gods Woord - 
Bangladesh
Rupal en zijn broer verhuisden naar 
Dhaka, Bangladesh, om werk te zoeken. 
Ze vonden een woonplek, samen met vijf 
andere mannen in een klein appartement. 
Eén van zijn huisgenoten was anders en 
hij dacht dat dit was omdat hij uit een 
andere regio kwam. Aarav (‘vreedzaam’) 
was een vredelievend persoon die nooit 
kwaadsprak over anderen. Toen ontdekte 
Rupal dat hij regelmatig de Injil las.

Rupal probeerde Aarav ervan te 
weerhouden dit boek te lezen. Maar Aarav 
vertelde hem dat het anders was dan 
andere boeken. “De Injil leest jou!”, zei 
hij. “Als je het leest, lijkt het alsof iemand 
die je goed kent met je praat.” Rupal werd 
nieuwsgierig. Hij ging steeds meer lezen. En 
Aarav had gelijk: de Evangeliën lazen hem! 

In Mattheüs 5-7 vond hij de mooiste dingen 
die hij ooit had gehoord. Dit was de weg! 
Jezus onderwijst met autoriteit, niet zoals 
andere leraren. Hij toont ons de rechte weg 
naar God, door onze vijanden te vergeven 
en God te gehoorzamen. Rupal begreep dat 
hij Jezus nodig had. 

Rupals broer begon ook de Injil te lezen. Nu 
zijn ze met zeven mannen die Jezus volgen 
en samen lezen. Ze houden van elkaar en 
van de mensen om hen heen. Ze studeren 
met Bengaalse mensen en laten hen zien 
dat de Injil niet is veranderd, maar dat het 
een prachtig boek is dat jou leest!

Gebedspunten
Bid voor de meer dan 135 miljoen 
Bengalen, die tot de minst bereikte 
volken ter wereld behoren.

Bid voor Aarav, Rupal en anderen, 
dat zij Gods wijsheid, kracht en 
bescherming mogen ervaren.

Bid dat studiegroepen onder de 
Bengalen zich zullen ontwikkelen 
tot kerken die Jezus verheerlijken.

Dag 18 • 7 maart

“Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weerspiegeld zien, 
zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar de luister van dat beeld 
worden veranderd.“ - 2 Korintiërs 3:18

Filmpje bid voor moslims 
in Bangladesh: 
prayercast.com/
prayer-topic/bangladesh/
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Gebedspunten
Bid dat Ruslan en zijn familie 
troost en kracht mogen vinden 
in hun geloof.

Bid dat levend water door de 
Heilige Geest over de dorstige 
harten van de Oezbeken wordt 
uitgestort!

Bid dat nieuwe beloften van 
de regering om kerken te 
registreren, worden nagekomen.

Gods trouw door lijden heen - 
Oezbekistan
Toen Ruslan tot geloof kwam, was hij de 
eerste gelovige in zijn afgelegen gebied. 
Hij doorstond veel beproevingen: hij werd 
door zijn vader en broer geslagen en voor 
dood achtergelaten, hij werd gearresteerd 
en geslagen door de politie en werd 
gestenigd toen hij de begrafenis van een 
vriend wilde bijwonen. 

Tijdens al deze gebeurtenissen zag hij andere 
Oezbeken tot geloof komen en werden er 
verschillende huiskerken opgericht. 

Er is heel weinig water in het gebied waar 
Ruslan woont en het water dat er is, is van 
slechte kwaliteit. Ruslans vrouw Imona 
kreeg daardoor nierproblemen en verloor 
twee kinderen tijdens de zwangerschap. 
De artsen zeiden dat ze nooit kinderen zou 

kunnen krijgen. De buren spotten: “Zie je 
wel, dat krijg je als je christen wordt.”

Een christelijke organisatie zag dat er 
behoefte was aan schoon water in het 
gebied en besloot een put te boren. Ze 
moesten heel diep boren, totdat ze een 
ondergrondse rivier bereikten. Nu heeft 
Ruslans dorp niet alleen drinkwater van 
hoge kwaliteit, maar levert de kerk ook 
regelmatig water per vrachtwagen aan 
naburige dorpen. 

Ruslan nodigde de politiechef, de imam en 
alle mensen die hem hadden vervolgd uit 
voor de openingsceremonie en gaf God de 
eer. Zijn vrouw is inmiddels bevallen van 
twee prachtige, gezonde kinderen.

Dag 19 • 8 maart

“…maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water 
dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.”  
Johannes 4:14

Filmpje bid voor moslims 
in Oezbekistan: 
prayercast.com/
prayer-topic/uzbekistan/
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Gebedspunten
Bid dat Singaporezen 
warmte en respect tonen aan 
gastarbeiders in hun land.

Bid dat gelovigen in Singapore 
gastarbeiders het Goede Nieuws 
brengen.

Bid dat moslims die Jezus 
liefhebben hun geloof in hun 
thuisland zullen delen.

Moslimgastarbeiders in Singapore
Bijna een half miljoen gastarbeiders, meest 
moslims, maken deel uit van de 6 miljoen 
inwoners van Singapore. Daud was één 
van hen. Hij kon zijn religieuze studies niet 
voortzetten en zijn droom om imam te 
worden niet verwezenlijken. Als oudste zoon 
verliet hij zijn familie en zijn pasgetrouwde 
vrouw om zich aan te sluiten bij de 250.000 
Bengaalse migrantenarbeiders in Singapore. 
Hij werd opgelicht met bemiddelingskosten, 
raakte uiteindelijk zijn baan kwijt en was 
erg ongerust. Uiteindelijk zocht hij hulp 
bij enkele christenen van een plaatselijke 
liefdadigheidsinstelling. Hij had hen altijd 
gemeden maar hij was wanhopig.  

Geraakt door hun zorg en onder de indruk 
van Isa Moshiho (Jezus de Messias), werd 
Dauds hart zacht. Voor het eerst besefte 
hij dat Allah hem naar Zijn evenbeeld had 
geschapen, zodat Hij Zijn gedachten, Zijn 
wil en Zijn plannen met hem kon delen. 

Wat een eer, dat God een relatie met hem 
wilde! Na twee maanden het Woord te 
hebben gelezen, aanvaardde Daud Jezus als 
zijn Heer en Verlosser en liet zich dopen.  

Daud deelde wat hij leerde met zijn vader en 
zijn jonge vrouw via de telefoon. Ze kwamen 
tot geloof. Weer thuis begon Daud contact 
te zoeken met andere familieleden. Één voor 
één leerden zij de Heer kennen. Hij getuigde 
dat God hem ten tijde van uitbuiting en 
verlies had verlost. Zijn leven werd vervuld 
van vreugde toen hij Jezus ontmoette.

“Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven 
Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.” - Mattheüs 25:35

Dag 20 • 9 maart

Vanavond om 19.30 uur (en 
elke maandagavond) kan je 
mee bidden in onze online 
gebedssamenkomst. Geef je 
op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/
samen-bidden/

Filmpje bid 
voor moslims in 
Indo-Maleisië: 
prayercast.com/
prayer-topic/indo-malaysia/
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Gebedspunten
Bid voor de Millet-gelovigen in de 
diaspora, die in aantal groter zijn 
dan degenen die nog in Bulgarije 
wonen. Vraag God om hen te 
grondvesten in het Woord en hun 
passie voor Jezus te gebruiken om 
anderen te inspireren.

Vraag God om theologische 
opleidingsmogelijkheden voor 
Millet-voorgangers, van wie velen 
weinig onderwijs hebben genoten.

Bid dat de jongeren in gelovige 
Millet-gezinnen een persoonlijk 
geloof in Jezus krijgen.

De Millet van Bulgarije
Als je het aan de Turkssprekende Millet van 
Bulgarije vraagt, zullen ze vertellen dat ze 
niet weten waar ze vandaan komen. ‘Otto-
maanse’ Turken of Roma ontkennen dat ze 
deze wortels hebben. In Bulgarije zijn er meer 
dan 300.000 leden van deze moslimbevol-
kingsgroep. Ze worden gemarginaliseerd en 
wonen vaak in aparte wijken. Maar velen van 
hen hebben een levende relatie met God.

In de vorige eeuw brak er een opwekking 
uit onder de Millet, die God bevestigde met 
wonderen. Duizenden verlieten de islam 
om Jezus te volgen. Er werden meer dan 
honderd kerken gesticht.

Rahim was chauffeur. Zijn vrouw werd ziek, 
maar er was geen goede medicatie of zorg 
voor een Millet die in armoede leeft. Zij 
stierf. De vrouwen uit de buurt kwamen 
en jammerden. Het lawaai en het gehuil 
werden ondraaglijk voor Rahim. Hij liep de 
deur uit en voelde zich wanhopig over hoe 
hij voor zijn kinderen zou moeten zorgen. 

Na twee uur van mentale onrust riep hij het 
gebed uit dat wanhopige moslims vaak tot 
Jezus richten: “Ey Isa! Ey Isa!”

Hij kwam thuis en in plaats van gehuil was 
er opgewonden rumoer: zijn vrouw zat 
rechtop, springlevend! Toen Rahim Jezus 
de eer gaf, kwam zijn hele straat tot geloof. 
Velen kwamen om gebed vragen en vaak 
werden ze genezen. Er ontstond een kerk 
van mensen zonder Bijbelkennis, behalve 
het geloof in Jezus die geneest en God die 
gebeden verhoort.

“Want voor God is niets onmogelijk” - Lucas 1:37

Dag 21 • 10 maart

Filmpje bid voor 
moslims in Oost-
Europa: 
prayercast.com/
prayer-topic/
muslims-in-eastern-europe/
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Gebedspunten
Bid dat het Goede Nieuws 
de afgelegen gebieden van 
Tadzjikistan bereikt.

Vraag de Heer om Zijn 
bescherming en kracht voor 
gelovigen in een geestelijk 
uitdagend klimaat.

Bid dat deze gelovigen als 
een licht voor anderen zullen 
schijnen en dat hun bediening 
vrucht zal dragen.

Liefde voor Jezus in Tadzjikistan
Als er bezoekers komen ontvangt Mari, 
hoofd van een gemeenschap hoog in de 
bergen van Tadzjikistan, hen als eerste. 
Een van hen is altijd aardig en wil het dorp 
helpen. Hij gaf Mari een boek.

“Ik nam zijn geschenk aan. Ik had mijn 
opleiding aan de plaatselijke school 
afgerond, dus ik wilde dit boek graag lezen.”

Mari begon het boek meteen te lezen en tot 
haar verrassing merkte ze dat het op een 
begrijpelijke manier was geschreven. Ze las 
het vele malen en las het ook voor aan haar 
familie. Zij wilden het verhaal steeds weer 
horen. “Ik voelde warmte in mijn hart voor de 
hoofdpersoon in al deze verhalen, een man 
genaamd Jezus. Ik begon van hem te houden.”
De zomer daarna kwam de bezoeker weer 
terug. Mari verwelkomde hem in haar huis 
en zei tegen hem: “Ik houd van Jezus.” Hij 
keek verbaasd. “Hoe ken je Hem?” vroeg hij.

“Herinner je je het boek dat je me vorig jaar 
gaf, dat Khushkhabar (Goed Nieuws) heet, 
waarin het verhaal van Jezus staat? Ik heb 
het vaak gelezen en ook aan mijn familie 
voorgelezen. Wij geloven in Jezus. Elke 
avond lees ik dit boek hardop voor en we 
vertellen iedereen in het dorp over Jezus.”

“…zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: 
het keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te 
doen wat Ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.” - Jesaja 55:11

Dag 22 • 11 maart

Filmpje moslims 
in Tadzjikistan: 
prayercast.com/
prayer-topic/tajikistan/
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Gebedspunten
Bid voor de Mamprusi die Jezus 
volgen. Velen lijden en hun leven 
wordt bedreigd. Sommigen zijn hun 
baan en bezittingen kwijtgeraakt.

Bid dat Mamprusi-gelovigen elkaar 
zullen steunen en bemoedigen.

Vraag God om het hart van 
Mamprusi-moslims te verzachten, 
zodat ze het Goede Nieuws 
kunnen horen en begrijpen.

De Mamprusi in Noord-Ghana
Meer dan 450.000 Mamprusi wonen in 
Noord-Ghana, waar de islam en hun 
traditionele Afrikaanse religie op een 
unieke manier zijn samengevoegd.

Salisu wist dat de islam vrede en 
onderwerping aan Allah betekende, maar 
hij zag deze vrede nooit in praktijk. In 
werkelijkheid worden de meeste mensen die 
hij kent gekweld door angst voor vloeken, 
vijanden, vergelding en de dood. Hij ging 
naar de islamitische academie, maar vond 
niet de antwoorden op zijn vragen. 

Toen Salisu, in zijn gevonden Bijbel, bij 
Johannes 14 kwam, vond hij de antwoorden. 
Het feit dat Jezus stierf, opstond uit de 
dood en zijn volgelingen een levende 
hoop geeft, stond in schril contrast met 
de soera’s in de koran die spreken over de 
dood van de profeet van de islam.
Alle vrienden en familieleden van Salisu, 

inclusief zijn tien broers en zussen, waren 
geschokt. Ze konden zijn vragen niet 
beantwoorden maar probeerden alles om 
hem terug naar de islam te krijgen.

Salisu gebruikt zijn kennis om het Goede 
Nieuws te delen met moslims en ziet 
vruchten van zijn getuigenis. Hij gelooft dat 
de Bijbel antwoorden biedt op alle vragen 
die moslims stellen, met als belangrijkste 
antwoord de hoop op eeuwig leven. Hij 
zegt: “Christus heeft mij veranderd, de 
woede die ik voelde tegen christenen is 
verdwenen. Ik deel mijn verhaal graag met 
mensen van elk geloof. Mijn hart is vol van 
een vrede die mijn begrip te boven gaat.”

“Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” - Filippenzen 4: 7

Dag 23 • 12 maart

Filmpje moslims en 
volks islam: 
prayercast.com/
prayer-topic/folk-muslim/

In juli 2026 organiseren 
we een reis naar Ghana. 
Meer info: frontiers.nl/reizen/



Pashtuns in Pakistan
Omed kreeg antwoord op zijn vragen over 
het geloof en aanvaardde Jezus als zijn 
Redder en Heer nadat hij als Pashtun 
gevlucht was uit Pakistan naar Duitsland en 
daar hulp kreeg van christenen. 

De Bijbel werd zijn vreugde en troost in 
steeds moeilijker tijden. Hij geniet ervan om 
verzen uit de Bijbel te versturen naar anderen.

Omed woont sinds enkele jaren weer 
in Pakistan. Hij kan zijn geloof niet in 
het openbaar verkondigen. In het dorp 
respecteren ze hem als een vriendelijk 
rolmodel. Ooit werd hij geslagen vanwege 
zijn geloof. “Wacht!” zei hij tegen de 
persoon met wie hij sprak. “Laat het me 
uitleggen. Als jij gelijk hebt, mag je me 
slaan. Als ik gelijk heb, laat me dan met 
rust.” Hij werd niet verder geslagen.

Een gerespecteerde moslim vroeg aan 
Omed: “Ben je christen?” Omed weet hoe 
gevaarlijk zo’n bekentenis is. Hij zei: “Kijk 
naar de christenen. Ken je een moslim 
die zo’n goed leven leidt? Nee? Ik denk 
erover na, beste broeder! En dat zou jij ook 
moeten doen!” Dankbaar dat hij Jezus niet 
had verloochend, ging Omed naar huis. Als 

‘christelijke gemeenschap’ bij elkaar komen 
is te gevaarlijk maar hij blijft vreugdevol en 
trouw aan Jezus en 
verkondigt Hem.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader 
die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze 
ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, 
anderen in al hun ellende moed kunnen geven.” - 2 Korintiërs 1:3-4

Dag 24 • 13 maart

26

Gebedspunten
Bid voor de meer dan 50 miljoen 
Pashtuns wereldwijd, onder wie 
maar weinig volgelingen van 
Jezus zijn.

Bid om wijsheid, moed en Gods 
bescherming voor gelovigen 
zoals Omed.

Vraag God om vreugdevolle 
gemeenschappen van volgelingen 
van Jezus te laten ontstaan onder 
de Pashtuns.

Filmpje bid voor 
de Pashtuns:
prayercast.com/prayer-topic/pashtun/
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Sudanese broeders en zusters 
in Caïro - Egypte
Ons Toyota busje wurmt zich door de nauwe, 
onverharde straatjes van Caïro, een stad van 
meer dan 13 miljoen inwoners. Op de vierde 
verdieping van een flat in een van de armste 
wijken van Caïro wacht een aantal Sudanese 
broeders en zusters op ons met wie we 
samen op huisbezoek gaan. In Egypte wonen 
miljoenen vluchtelingen waarvan de meeste 
uit het door oorlog verscheurde Sudan 
komen. Ze leven onder armoedige omstan-
digheden. Hun toekomst is uitzichtloos. Veel 
vrouwen leven zonder hun man die moest 
achterblijven in Sudan of is vermoord. 

Wij krijgen een familie van acht personen 
toegewezen die we ontmoeten in hun 
kleine driekamerappartement op de 8ste 
verdieping. Er zijn twee mannen, beide blind, 
waarschijnlijk als gevolg van de oorlog. De 
vrouwen ontvangen ons hartelijk. We geven 

ze wat zakjes met levensmiddelen. Wat 
kunnen wij deze mensen verder nog bieden? 
We mogen iets vertellen over de vrede die 
alleen Jezus kan geven. We bidden voor 
vrede, in hun hart en in hun land. 

Het is een sprankje hoop dat we kunnen 
geven aan deze mensen. Vaak krijgen de 
werkers te horen: “Onze moslimbroeders 
steken geen vinger uit. Waarom doen jullie 
dit voor ons?” In veel plaatsen in Egypte zijn 
teams actief en Sudanese huiskerken sprin-
gen als paddenstoelen uit de grond. Beauty 
from ashes…..

Dag 25 • 14 maart

“Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die 
vrede verkondigen, van hen die het goede nieuws verkondigen” - Rom. 10:15

Gebedspunten
Dank God voor onze Egyptische 
en Sudanese werkers. Bid dat ze 
onbevreesd en vrijmoedig het 
Goede Nieuws delen met hun 
landgenoten en dat er nog vele 
arbeiders geroepen worden. 

Bid dat de Koptische christenen 
in Egypte (ongeveer 10% van de 
bevolking) visie krijgen om hun 
moslimburen te bereiken met 
Goede Nieuws.

Bid dat vanuit Egypte het Goede 
Nieuws mag uitgaan naar de rest 
van de regio.

Filmpje bid voor 
de Sudanese 
Arabieren: 
prayercast.com/
prayer-topic/sudanese-arab/

Een bijdrage van 
Pioneers Nederland



2828

Gebedspunten
Vraag Jezus om Zichzelf in dromen 
en visioenen te openbaren aan de 
mensen in Gaza.

Bid voor blijvende vrede in Gaza 
en voor een oplossing voor de 
humanitaire crisis.

Bid dat Palestijnse gelovigen 
profeten en apostelen voor hun 
eigen volk mogen zijn.

(Je kunt meer lezen over 
Shireens achtergrond in het 
boek Geloofsheldinnen van 
Tom en Joann Doyle.)

Littekens in Gaza
Deir al Balah in de Gazastrook is voor 
Shireen haar thuis. Als dochter uit een 
gezin van tien kinderen had ze meer geluk 
dan vele anderen en kon ze studeren aan 
de Al-Azhar Universiteit in Gaza. Toen 
ze christenen ontmoette die niet alleen 
hulpgoederen brachten, maar ook het 
Woord van God, veranderde haar leven en 
werd ze een volgeling van Jezus.

Shireen trouwt met een moslim die haar 
slecht behandelt en ze verlangt ernaar om 
te ontsnappen. Maar God verandert haar 
hart en ze krijgt een roeping om een vrouw 
van God te zijn in de Gazastrook. Ze zegt: 
“Ik ben hier nodig en heb deze opdracht 
van God gekregen. Mijn zus houdt nu ook 
van Jezus en we bidden samen en delen 
Bijbelverzen. Ik vertel anderen hoe ze 
eeuwig leven in Jezus kunnen vinden op 
een plek die bekendstaat om de dood.”

Gelovigen over de hele wereld baden voor 
haar man Mahmoud, die geen interesse in 
Jezus had. Op wonderbaarlijke wijze maakt 
hij een krachtige bekering door. Hij werd 
een attente echtgenoot en stuurde vaak 
appjes met Bijbelverzen, waarbij hij zei dat 
het ‘citaten van zijn vier beste vrienden 
waren: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes!’. 
Mahmoud is zwaar mishandeld vanwege zijn 
geloof, maar hij wijst medeleven af en zegt: 
“De enige vraag die we ons moeten stellen 
is of mijn littekens 
mij meer hebben 
gevormd naar het 
beeld van Christus.”

Dag 26 • 15 maart

“En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: 
erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn 
lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.” - Romeinen 8:17  

Filmpje bid voor 
Jeruzalem: 
prayercast.com/prayer-topic/jerusalem/





Gebedspunten
Bid dat moslimgezinnen over 
de hele wereld een bijzonder 
bewustzijn van Gods aanwezigheid 
mogen ervaren terwijl ze bidden 
tijdens Laylat al-Qadr. 

Bid dat de Heilige Geest op deze 
nacht dromen en visioenen geeft 
aan degenen die op zoek zijn 
naar God.

Bid voor de noden van moslims, 
met name in delen van de wereld 
waar conflicten 

Nacht van kracht
‘Laylat al Qadr’ of de ‘Nacht van Kracht’ 
viert de openbaring van de eerste verzen 
van de koran aan de profeet Mohammed. 
Deze nacht staat ook bekend als de ‘Nacht 
van het Lot’, waarin velen geloven dat hun 
lot voor het komende jaar wordt bepaald.

Veel moslims geloven dat op deze nacht 
zonden worden vergeven, gebeden meer 
kracht hebben en de zegeningen en genade 
van God overvloediger zijn. Het is een nacht 
waarin een bijzondere nabijheid met God 
wordt verwacht en er zijn veel verhalen 
van moslims die op deze nacht dromen of 
visioenen van Jezus hebben. 

Moslims die tijdens de eerste 20 dagen 
van de ramadan misschien niet veel 
hebben gevast, zullen deze laatste 10 
dagen als een heilige tijd beschouwen. Ze 
vasten, lezen meer uit de koran en bidden 

tijdens deze nacht. Sommigen nemen 
in deze periode zelfs hun intrek in de 
moskee. Op deze manier hopen ze Gods 
aanwezigheid te ervaren of goddelijke 
gunst te verdienen. 
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Dag 27 • 16 maart

“En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij 
zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de 
verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered.” - Romein 8:23

Vanavond 
om 19.30 uur 
kan je mee bidden in onze online 
gebedssamenkomst. 
Geef je op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/samen-bidden/

Tips om te bidden voor 
moslims tijdens de Nacht 
van Kracht: frontiers.nl/
nachtvankracht/



31

“Hij zei tegen hen: “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” 
Mattheüs 4:19

De Bozo van Mali 
Als jonge Bozo-man uit Mali kwam Ibrahima 
naar de hoofdstad op zoek naar avontuur 
en een manier om geld te verdienen. 
Daar ontmoette hij Marie, een werker die 
alfabetiseringslessen aanbood. Ibrahima 
wilde graag leren lezen. Terwijl Marie hem 
lesgaf, vertelde ze hem Bijbelverhalen. 
Toen hij het Woord hoorde, geloofde hij in 
Jezus en koos ervoor Hem te volgen. 

Ibrahima’s familie was erg ongelukkig met 
zijn keus voor Jezus. Misschien zou hij 
tot bezinning komen als ze hem konden 
uithuwelijken aan de bruid die ze voor hem 
hadden gekozen. Ibrahima weigerde. Wat 
een schande voor de familie! Ibrahima 
wachtte meer dan 10 jaar terwijl hij bad 
om een christelijke bruid. Hun bruiloft 
afgelopen zomer was een groot feest. Zijn 
familie kwam van heinde en verre en was 
verbaasd om te zien hoe een christelijke 
bruiloft eruitzag.

Ibrahima straalde van vreugde en liefde 
voor de mensen om hem heen. Hij 
stortte zich op het dienen van Jezus, nam 
radioprogramma’s over de Bijbel op, deelde 
de Bijbel live op de radio en vertaalde zelfs 
de Bijbel in zijn eigen taal. Hij heeft zijn 
familie onbaatzuchtig lief. Nu respecteren 
ze hem, luisteren ze naar hem en komen ze 
zelfs naar hem toe voor advies.

Dag 28 • 17 maart

Gebedspunten
Bid dat Ibrahima en zijn vrouw 
veel vrucht mogen zien van hun 
bediening onder de Bozo.

Bid dat de bolwerken van het 
dienen van geesten worden 
afgebroken en dat de Bozo die 
geloven niet langer bang zijn om 
Jezus te volgen.

Bid dat de Bijbelproducten die 
nu beschikbaar zijn in 3 van hun 
talen, breed toegankelijk worden 
en een grote impact hebben.

31

Filmpje bid voor 
moslims in Mali: 
prayercast.com/prayer-topic/mali/
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Gebedspunten
Vraag God om Nasiba’s bediening 
te zegenen en meer werkers naar 
deze regio te roepen.

Bid dat de zaden van het Goede 
Nieuws zullen ontkiemen en groei-
en in de harten van de Turkmenen.

Bid om bescherming voor 
de jonge gelovigen en dat ze 
geworteld zullen blijven in Jezus.

Turkmenen van Karakalpakstan
De 6 miljoen Turkmenen delen het grootste 
deel van het land met de Karakumwoestijn. 
Dit veroorzaakte dat Turkmenen naar 
andere landen emigreerden op zoek naar 
werk. Zo wonen er meer dan 130.000 
Turkmenen in het zuiden van Oezbekistan 
en Karakalpakstan, een autonome regio 
binnen dit land.

Nasiba is een Turkmeense vrouw die de 
liefde van God heeft leren kennen. Vol 
overtuiging heeft ze haar nieuwe geloof in 
Jezus in praktijk gebracht door vertaalwerk 
te doen. Toen ze door de autoriteiten werd 
opgemerkt, volgden ondervragingen en 
intimidatie. Ze kreeg het zwaar te verduren. 
In haar nood vluchtte ze uit Turkmenistan, 
haar geliefde vaderland.

Maar het raakte haar diep dat moslim-
Turkmenen nauwelijks toegang hebben 

tot het Goede Nieuws. Daarom dient ze 
haar volk in Karakalpakstan, ondanks 
het besef van het risico. Met behulp van 
ontwikkelingshulpprojecten bouwt ze 
relaties op met de Turkmenen die daar 
wonen. Tijdens haar werk maakt ze gebruik 
van Bijbelverzen en deelt deze met de 
lokale bevolking.

Een wijnbouwer hoorde haar Bijbelverhalen 
vertellen over ‘wijnstokken en druiven’. Het 
zaadje schoot wortel in zijn hart en groeide 
al snel uit tot een plantje. Vol enthousiasme 
leeft hij vanuit zijn nog steeds kinderlijke 
geloof. Nasiba bezoekt haar vrienden 
regelmatig, neemt tijd voor hen, luistert 
naar hun zorgen en vreugden, deelt haar 
geloof en maakt hen tot discipelen.

Dag 29 • 18 maart

“Het zaad in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met een goed en 
eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, het koesteren en 
door standvastigheid vrucht dragen.” - Lucas 8:15

Filmpje bid voor moslims in 
Centraal-Azië: prayercast.com/
prayer-topic/central-asia/



Filmpje bid voor moslims in 
Mekka: prayercast.com/
prayer-topic/mecca/
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Meer vrijheden in Saudi-Arabië
Er is geen stad of regio in Saudi-Arabië 
die niet door het Goede Nieuws is geraakt. 
Gelovigen met een moslimachtergrond 
verspreiden moedig hun geloof en 
Bijbelonderwijs via sociale media en 
internet. Dit is duidelijk het werk van God. 
Bepaalde leden van de koninklijke familie 
en afgevaardigden hebben van Saudi-Arabië 
een meer open en tolerante samenleving 
gemaakt. Ze bewegen zich op een dunne 
lijn die gevaarlijk is voor hen, maar die 
volgelingen van Jezus vrijheden biedt die zij 
in 1400 jaar niet hebben gekend. 

Een jonge Saudische gelovige kreeg van 
zijn familie te horen dat hij geen Saudi kon 
zijn én Jezus volgen. Zijn nationaliteit zou 
worden afgenomen. Hij ging naar de website 
van de regering en schreef een bericht aan 
de autoriteiten: “Mijn overgrootvader is 
Saudi. Mijn grootvader is Saudi. Mijn vader 
is Saudi. Ik ben Saudi én christen. Waar hoor 
ik thuis in het Saudi-Arabië van vandaag?” 

Hij kreeg geen antwoord, maar in nieuwe 
nationale mensenrechtenverklaringen werd 
aangekondigd dat iedereen in Saudi-Arabië 
thuis mag bidden op de manier die hij of zij 
wil. Hij beschouwde dat als zijn persoonlijke 
antwoord en begon prompt een Bijbel bij 
zich te dragen in het openbaar. Gekleed 
in het volledig Saudische witte gewaad en 
de rood-wit geruite hoofddoek, is hij een 
opvallende verschijning in de straten.

“Waarom zeggen de volken: “Waar is die God van hen?” 
Onze God is in de hemel, Hij doet wat Hem behaagt.” - Psalm 115:2-3

Dag 30 • 19 maart

Gebedspunten
Vraag God om bescherming voor 
regeringsleiders die Hij gebruikt 
om de deur te openen voor de 
verspreiding van het Goede Nieuws.

Bid voor de opkomst van een 
levendige en met de Geest 
vervulde Saudische kerk die 
gegrondvest is in het Woord.

Bid voor de onbereikte 
bevolkingsgroepen in Saudi-
Arabië, bid dat zij toegang krijgen 
tot het Goede Nieuws.

Vanavond 
om 19.30 uur 
kan je mee bidden in onze online 
gebedssamenkomst. 
Geef je op en wees er ook bij! 
frontiers.nl/30dagen/samen-bidden/
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Hoe kan je blijven bidden voor de moslimwereld?
•	 Bid voor moslims die je persoonlijk kent of die je tegenkomt waar 

je woont en werkt. 

•	 Laat het wereldnieuws je hart raken om te bidden voor moslims en 
hun naties. 

•	 Kijk op frontiers.nl/bid voor gebedsgidsen, gebedsmail en 
maandelijks online gebed.

•	 Kijk meer (Engelstalige) gebedsvideo’s op prayercast.com/
	 topic-category/love-muslims

•	 Vraag bij OMF het boekje Bidden voor moslims, hoe doe je dat? aan 
(nl.info@omfmail.com).

•	 Vraag bij People International een gebedskalender aan met 
informatie over 30 volken in Centraal Azie 

	 (peopleinternational.nl/info-bureaukalender).

Wat als ik meer wil leren over het delen van het 
Goede Nieuws met moslims? 

•	 Lees het boek Ismael komt thuis van Jerry Trousdale.

•	 Lees in deze blog meer over Discovery Bible Study om moslims te 
betrekken bij de Bijbel: frontiers.nl/blog/dbs

•	 Diverse trainingen zijn beschikbaar bij stichting Gave (gave.nl) en 
Evangelie & Moslims (evangelie-moslims.nl). 

•	 Nodig Frontiers uit om een workshop Delen met moslims te geven.

•	 Kijk op lovingandservingmuslims.nl onder Kom in beweging.

Hoe kan je bouwen aan contact met moslims?
•	 Begroet moslims die je vlak na het vasten tegenkomt met ‘Eid 

Mubarak’. Breng iets lekkers naar een moslimbuurman of -vrouw. 

•	 Nodig moslims bij je thuis uit om een maaltijd te delen samen met 
je eventuele huisgenoten. Veel internationale studenten zeggen 
dat ze naar huis terugkeren zonder ooit te zijn uitgenodigd in een 
lokaal huis in het land waar ze hebben gestudeerd. 

•	 Vraag God of er een specifiek verhaal of een bepaalde 
bevolkingsgroep uit deze gids is waar Hij wil dat je meer aandacht 
aan besteed, door langer te bidden, te geven aan evangelisatie 
onder die mensen of misschien zelf te gaan.

Welke tools zijn er om het Goede Nieuws 
met moslims te delen? 

•	 Een evangelisatiereis naar geloof, speciaal ontwikkeld voor 
moslims: almassira.nl

•	 Een videoreis waarin vier vrienden op zoek gaan naar Jezus, in 
diverse talen: journeytotruth.tv 

•	 De Jezusfilm en andere evangeliefilms in verschillende talen: 
jesusfilm.org/watch 

•	 Het Goede Nieuws delen middels de profeten, beschikbaar in 
diverse talen: youtube.com/@theprophetsstory 

Bedankt voor je deelname aan 30 Dagen Gebed 2026!
3 3

3

3

34



www.frontiers.nl/30dagen/ 

© Fotografie: Copyright 2026 International 30 Days of Prayer, Unsplash
De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan de NBV21

Deze gids is tot stand gekomen 
met medewerking van:Deze gids wordt verspreid door Frontiers 

Slechts een klein deel van de bijna twee miljard moslims heeft de kans om een 
volgeling van Jezus te ontmoeten die hem of haar het Goede Nieuws brengt. 
Frontiers werkt samen met kerken, pioniers en teams om groepen volgelingen 
van Jezus te zien ontstaan in de meest onbereikte delen van de moslimwereld. 

Wil je meer weten over dit werk? 
Neem contact met ons op via www.frontiers.nl.

Vind jij gebed belangrijk en wil je dit gebedswerk financieel steunen? 
Scan de QR-code of maak je gift over op IBAN: NL 06 INGB 0007 2305 83.
Het 30 Dagen Gebedsproject is afhankelijk van giften.

frontiers.nl/geef/


