
  

  

Gebeds- & ander nieuws 

voor deze zomer: 

vluchtelingengebedsdag (18 juni), 500 jaar martelaren (1 

juli), Arise Belgium (19-21 juli), gebedsweek Sofa&zo (6-13 

aug) 

Beste vrienden, bidders,                   16-06-2023 

Beste Ammibrussel 
Hoewel het al volop zomerse temperaturen zijn, moet de echte zomer 
nog beginnen. Daarom, vóór de grote vakantie (voor de meesten) 
begint, nog een nieuwsbrief met enkele gebedsactiviteiten, 
gebedsonderwerpen en enkele andere aan te bevelen events. 
  
Onlangs werd ik sterk aangesproken door een vers uit Jesaja dat heel 
erg mijn hartsverlangen verwoordt wanneer ik voor ons land bid: 



“Och, dat U de hemel zou 
openscheuren, dat U zou neerdalen, dat de bergen voor Uw 
aangezicht zouden wegsmelten…, om Uw Naam aan Uw 
tegenstanders bekend te maken! Laat zo de heidenvolken voor Uw 
aangezicht sidderen… Ja, van oude tijden af heeft men het niet 
gehoord… en geen oog heeft het gezien, behalve U, o God, wat Hij 
doen zal voor wie op Hem wacht.” (Jesaja 64:1-4). 
De passionele kreet van Jesaja was dat God Zelf initiatief zou nemen 
om de kloof tussen Hem en de mensheid te overbruggen, dat Hij de 
sluier zou verscheuren die deze wereld van Hem scheidt en de volken 
verblindt! En wanneer Hij werkelijk zou verschijnen zouden zelfs de 
bergen smelten voor Hem… Heel toepasselijk voor de bidders die in 
de gebedsketting zitten en voor de ‘zeven bergen’ van ons land 
bidden: dat Gods heerlijkheid zou doorbreken in elk van de 
invloedsferen van onze maatschappij, politiek, economie, cultuur, 
media… En als we zien in welke richting onze wereld evolueert, 
beseffen we nog meer dat God het van bovenaf moet doen, want van 
hier beneden is geen redding te verwachten. Omdat de zonden zich 
opstapelen… Omdat wij niet genoeg bidden? Omdat het geloof hier 
gesmoord wordt? Zal Jezus nog geloof vinden als Hij terugkomt 



(Lukas 18:8)? Het kan zeker en vast soms ontmoedigend zijn, maar al 
Gods beloften zijn ‘ja en amen’ (2 Kor. 1:20): we steunen op Zijn 
betrouwbaarheid alleen, niet op wat we zien. Zijn belofte in deze tekst 
is prachtig: wij hebben geen besef van “wat Hij doen zal voor wie op 
Hem wacht”, voor wie het van Hém verwacht. Laten we niet moe 
worden, maar des te meer alles alleen van Hem verwachten. 
Uiteindelijk hééft Hij ook het laatste woord en zal alles tot Hem 
terugkeren. Dat staat onomstotelijk vast! 
  

Van 
de gebedsketting gesproken: laten we niet vergeten dat onze 24-
7 gebedsketting voor de zeven bergen (politiek, economie, 
onderwijs, cultuur & media, religie, familie??) nog steeds doorgaat. 
Wie zich ooit opgegeven heeft om wekelijks voor zijn ‘berg’ te bidden, 
ga door, blijf actief, wees trouw. Wie zich nieuw wil opgeven…, we 
hebben nog steeds veel bidders nodig. Alle info 
op: https://www.pray4belgium.be/home/activiteiten/247-gebedsketting/ 
  

Ook de andere gebedsketting, 24-
7Belgium die voor kerken (en gebedsgroepen van kerken) bedoeld 
is, gaat nog steeds door. Zie https://24-7belgium.be/ Deze focust op 
drie kernpunten: de oorlog in Oekraïne, eenheid onder kerken en 
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doorbraak/opwekking/transformatie in ons land (en tijdelijk ook de 
abortuswetgeving). Ik besef dat volharden op de lange termijn niet 
gemakkelijk is en dat er veel aanval is op het gebedsleven, maar laten 
we zeker niet verslappen. Geen enkele gebed gaat verloren bij God, 
integendeel, ze worden in gouden schalen bewaard! 
  

Blijf ook doorbidden voor de 
abortuskwestie: een parlementaire commissie heeft in april 
aanbevolen om deze uit te breiden van 12 naar 18 à 20 weken, maar 
tot nog toe is de wet (gelukkig!) onveranderd – ondanks dat een 
politieke meerderheid ervóór is. Niemand weet hoe dit nu verder gaat 
(via het parlement of onderling geregeld door de regeringspartijen?), 
maar God weet gelukkig wél wie er achter de schermen aan de 
touwtjes trekt! Laten we zeker blijven bidden dat dit níet doorgaat en 
België bewaard blijft van een verdere devaluatie van het leven. 
  

In de vorige mail vroeg ik gebed 
voor de lancering van een nieuwe denktank Inspiratio (6 juni, 
‘toevallig’ de dag van D-Day). Het was een heel fijne avond met een 
20-tal aanwezigen, waaronder één journalist van Tertio, een heel open 
contact. Voor alle info, zie https://inspiratio-denktank.be/. Bidden jullie 
mee voor de verdere stappen? Er liggen al enkele nieuwe artikels 
klaar die naar de seculiere media zullen gestuurd worden. Bid vooral 
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voor open deuren en open harten bij redacties en journalisten. 
  
Komende zondag (18 juni) is er ook een bijzondere gebedsactie 
gepland: de 
wereldwijde vluchtelingengebedszondag (georganiseerd door Gave 
Veste). Er zijn vandaag al 110 miljoen mensen op de vlucht (vorig jaar 
100 miljoen). Vluchtelingen hebben ons gebed hard nodig. Ja, ze 
hebben ons hart nodig! Het thema is: ''Het verlorene zal Ik zoeken'', 
naar de goede herder in Ezechiël 34. De bedoeling is om tijdens de 
zondagsamenkomst 10 minuutjes vrij te maken voor heel concreet 
gebed (overleg dat uiteraard met je gemeenteleiding). Je kan 
informatie en hulpmiddelen hiervoor vinden op de 
website https://gaveveste.be/vluchtelingengebedszondag/ 
Op zondagavond 18 juni om 20u is dan nog een online gebedstijd, met 
christenen uit het hele 
land: https://us02web.zoom.us/j/87864480533 (meeting ID: 878 6448 
0533, wachtwoord: gaveveste). 
  

Ander belangrijk nieuws is dat op 1 
juli zal herdacht worden dat exact 500 jaar geleden de eerste twee 
martelaren van de Reformatie in Europa vielen. Ze werden levend 
verbrand – nee, niet in Duitsland waar Luther alles in gang had gezet, 
maar… - op de Grote Markt van Brussel. Twee augustijner monniken 
uit Antwerpen, Hendrik Vos en Jan van Essen, gaven liever hun leven 
voor hun nieuw gevonden geloof dan onder druk en folteringen terug 
te keren naar hun oude geloof. Deze datum mag niet ongemerkt 
passeren. Er zijn dan ook (minstens) twee events die hier iets mee 
willen doen. ViaNova (de vroegere BEZ) houdt een herdenkingsdienst 
op 1 juli (10u30 – 13u) in de Staatsbladstraat 7, 1000 Brussel (opgelet: 
opgeven via het e-mailadres: info@vianova.be). Hier zal een mooie 
videopresentatie getoond worden, gemaakt in samenwerking met Hulp 
aan de Verdrukte Kerk, knap gepresenteerd en zeer professioneel 

https://gebedsnetwerk.us7.list-manage.com/track/click?u=3a6d464a6397b054bb357f4be&id=ca4c51fe08&e=6387fb57ee
https://gebedsnetwerk.us7.list-manage.com/track/click?u=3a6d464a6397b054bb357f4be&id=532d5d7aab&e=6387fb57ee
mailto:info@vianova.be


gemonteerd; en gratis te bekijken 
op https://www.waarheidondervuur.com/ En je mag dit overal delen. 
We zoeken uit hoe we dit event maximaal in de media kunnen krijgen. 
Er zal ook een kleiner event plaatsvinden (10u – 15u), meer gericht 
op gebed en verzoening tussen katholieken en protestanten, vlakbij 
de Grote Markt van Brussel. Indien interesse, 
contacteer: amistadpartnerships@gmail.com 
  

Voorts ook nog nieuws voor wie 
‘evangelisatiekriebels’ heeft, maar natuurlijk ook voor elke christen die 
naar buiten wil treden: als vervolg op ‘The Call Back’ van vorig jaar 
zal ‘Arise Belgium’ drie dagen van evangelisatie houden in Brussel 
op 19-21 juli. Als christenen moeten wij niet in onze kerken blijven, 
maar vrijmoedig naar de straten en pleinen gaan; vorig jaar zijn enkele 
honderden mensen uitgegaan en werd voor vele honderden gebeden. 
Dit jaar opnieuw (of nog beter) dus! Het is een organisatie van 
meerdere kerken samen. 
Hier is link om je (gratis) in te schrijven: 
https://www.eventbrite.be/e/billets-arise-brussels-622688958437 
Voor meer info contacteer: arisebelgium@gmail.com. Volg het laatste 
nieuws op sociale media "ARISE BELGIUM" voor meer info, video's 
en beelden. 
  

En tot slot is er in de zomer altijd 
ook de 24-7 gebedsweek (6-13 augustus) in Limburg (Pelt), 
georganiseerd door Sofa&zo. Het is een week vol workshops, 
gebedstijden, aanbidding, samenkomsten, ontmoetingen… Het is 
allemaal heel ontspannen, zoals een festival, gezellig – écht Limburgs! 
- én geestelijk. Je kan kamperen, maar ook voor een deel komen (een 
dag of enkele dagen). Het vindt plaats op het evenemententerrein aan 
de Ballaststraat te 3900 Pelt (Overpelt). Zeker een aanrader! Alle info 
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op http://sofaenzo.com/gebedsweek.html 
  
Voilà, dat was het weer voor dit seizoen. Laten we ‘wakker’ blijven in 
deze tijden, alert als wachters op de muur voor ons land en volk. En 
het van God Zelf verwachten! 
  
 

En vergeet bij dit alles 
niet: bidden is geen plicht, maar een voorrecht, geen werk, maar 
herbronning. Als we goéd bidden, worden we zelf verfrist en 
opgebouwd: door anderen te zegenen worden we zelf gezegend. 
 
 
Omdat bidden wérkt! 
 
Warme groeten en rijke zegen, 
Ignace 
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